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Bewaar in uw herinnering
en gedenk in uw gebed

E.H. Willy DE LEEBEECK

Zoon van wijlen
Kamiel De Leebeeck en Maria Eeckhout

geboren te Lebbeke op 1 mei 1933
en godvruchtig overleden te Ronse
op 5 oktober 1994
omringd door allen die hem lief waren.

Hij werd gesterkt
door de genademiddelen van de Heer Jezus.

Priester gewijd te Gent op 17 augustus 1958
Leraar aan het St.-Gregoriuscollege van Ledeberg
Leraar aan het St.-Antoniuscollege van Ronse
Leraar aan het Technisch Instituut De Poorter
van Ronse
Sinds 1975 aalmoezenier en geestelijk directeur
van het Instituut Glorieux van Ronse

Heer God,

In de eenvoud van mijn hart heb ik U vol vreugde
alles opgedragen en uw volk keek goedkeurend toe.
Gij bewaarde in mij deze offerende gesteltenis. Zo
mocht ik opgaan naar het altaar Gods, naar de God
van mijn vreugde.

Heer Jezus,

Gij alleen wist hoe zwak onze stem was om uw
woord te spreken, hoe krachteloos onze handen om
uw brood te breken en hoe wankel onze stap om uw
weg te gaan. Toch was onze vreugde volkomen
want velen mochten in de zwakheid van ons kunnen
de grootheid van uw genade ontdekken.

Heer God,

Zegen door mijn leven mijn familie, vrienden en
weldoeners; allen die mij U leerden kennen en
beminnen en allen die ik U leerde kennen en bemin-
nen.

Mijn Jezus, barmhartigheid.
Onze Lieve Vrouw van Lebbeke, troosteres der
bedrukten, bid voor ons.

Om uw medeleven en gebed danken U
de families De Leebeeck, Eeckhout,
Marquebreucq, Slachmuylders.







