Al treffen mij nood en ellende, uw ge-
boden zijn mij een verkwikking.
(Ps. 119,43)

GEDENK IN UW GEBED
MEVROUW

Maria DE LEEUW

Echtgenote van Mijnheer
CYRIEL DE VOS

geboren te Steenhuize op 7 februari
1898 en er godvruchtig overleden op
3 februari 1964

gesterkt door het Sakrament van de
zieken en het Sakrament van de
stervenden.

Wij zijn allen geslagen om het droevige
nieuws. Omringd van al haar kinderen
is deze goede en diepgelovige moeder
heengegaan. Steeds heeft zij er naar ver-
langd te mogen sterven in het bijzijn
van al haar kinderen. Dit verlangen heeft
de Heer van leven en dood ingewilligd.
Rond lichtmis stierf haar moeder ; nu
is zij in dezelfde omstandigheden in de
Heer ontslapen,

« Weent niet, als God wil dat ik heen-
ga, moge dan zijn H. Wil geschieden ».
Deze woorden sprak zij tijdens haar
laatste uren tot man en kinderen. Wan-
neer wij dan rondom het sterfbed staan
van deze toegewijde moeder beseffen wij
dat haar leven niets anders was dan lief-
de ; liefde tot God, liefde tot haar gezin
en liefde tot alle mensen die zij ontmoet-
te... Reeds een hele tijd werd =zij door
ziekte gekweld, toch begreep zij dat God
zijn beste vrienden het meest beproeft.
Nu zal de Heer Jezus haar binnenleiden
in de hemel.

Dierbare echtgenoot, ik dank God voor
de vele gelukkige jaren die wij samen
mochten doorbrengen. Samen hebben wij
onder hetv oog van God onze Kkinderen

een Kkristelijke opvoeding gegeven ; sa-
men hebben wij vreugde en lijden ge-
deeld... Nu valt het afscheid zwaar.

Troost U nochtans, eens zien wij mekaar
terug bij God.

Beminde Kkinderen, gij waart voor mij
gedurende mijn laatste levensjaren een
echte troost ; ik kon U niet meer zien,
maar toch was ik gelukkig als ik uw
stem hoorde. Ik dank U voor uw toege-
wijde zorgen en vele bezoeken. Zorgt voor
vader en weest voor hem een steun.

Beste familieleden en kennissen, ik bid
voor U bij de Heer ; wil mij gedenken
in uw H. Mis.

De familién :

DE LEEUW,
DE VOS,

DE HENAU en
VAN DAELE,

zijn zeer gevoelig en oprecht dankbaar
voor Uwe blijken van kristelijke deelne-
ming in de rouw die hun komt te treffen

Uitg. P. Galle, Steenhuize




