Ze was ons dierbaar tijdens het leven, vergeten we
haar niet na haar zalig heengaan !
t
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Maria-Elodie DELEPELAIRE

weduwe van Mijoheer
Emile ANTHOONS,

geboren te Opbrakel op 1 mei 1886 en er zacht in
de Heer ontslapen op de vooravond van
Allerheiligen 1964,

gesterkt door het H. Sakrament der zieken, de
H. Kommunie en de Pauselijke Zegen
in het Stervensuur.

De klokken van Allerheiligen en Allerzielen heb-
ben ons zoveel te zeggen. Zij spreken over dood
en eeuwig leven, over aardse strijd en hemelse za-
ligheid. Voor hen die nog leven betekenen zij een
aanmoediging of een waarschuwing vanwege de
overledenen, een herinnering. Zij roepen tot ons in
de plaats van onze dierbare overledenen, opdat we
hen in onze gebeden, H. Mis en Kommunie niet
zouden vergeten, opdat ze zo spoedig mogelyk zou-
den worden opgenomen in Gods eeuwige liefde.

Een leven zonder smet verdient een gelukkige en
hoge ouderdom : immers deze eenvoudige en voor-
beeldige kristenvrouw, wicns leven een voorbeeld
was van trouwe liefde tot God en haar echtgenoot,
muntte uit door een groot geloof, ontsproten uit
een oude en kristelijke familie. Met welke korekt-
heid en stiptheid heeft ze altijd en overal zich van
haar knsteljke plichten gekweten zowel in de kerk
als in haar geliefde huiskring en familie. Geheel
haar leven was dat van die stille en eenvoudige
mensen, die hun tijd verdelen tussen het gebed,
hun huiselijke bezigheden en dienstbetoon aan hun
evenmens.

Duurbare zusters, familieleden en kennissen, de
Heer vergelde U wat ge voor mij met zoveel ge-
negenheid en liefde, gedurende mijn verblijf bij U
en mijn ziekte hebt gedaan. Allerheiligendag heeft
ons in tranen en trearnis gescheiden, weldra zal
alle droefnis en scheiding ons voor eeuwig vereni-
gen in de glorie en het geluk van de hemel. Bid-
den we voor elkander. Tot wederziens. God zegene
en beware U allen.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

De families
DELEPELAIRE,
VAN DE WATTYNE,
ANTHOONS,
VAN DE KERKHOVE,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken
van kristelijke deelneming en danken
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