God, laat ook mijn droefheid voor U zingen
laat mij U vinden in mijn verdriet.

T

DANKBAAR AANDENKEN AAN
Willy, Jean DE LEPELEER

echtgenoot van Mevrouw
Jeanne BRACKE

geboren te Sint-Martens-Lierde op 19 november 1928
en godvruchtig overleden in het Algemeen Ziekenhuis
Sint-Elisabeth te Zottegem op 6 november 1990,
nadat hij de Pauselijke Zegen en
de Ziekenzalving ontvangen had.

"Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd niet
opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de open-
baring te wachten staat’” (Rom. 8,18).

De twee laatste levensjaren van Willy zijn een lijdens-
weg geweest, niet alleen gevuld met lichamelijke pijn,
maar ook met smartelijk bewustzijn van eigen aftake-
ling en de onrust over wat de toekomst brengen zou.
In deze omstandigheden kwam Willy’s zacht karakter
en de goedheid van zijn aard naar boven: zonder de
minste verbittering heeft hij zijn zware beproeving ge-
dragen, dankbaar om elk gebaar en woord van troost
en opbeuring. Diep in zijn hart was Willy een gelovige
man: langs een kruisteken om heeft hij God dikwijls
om sterkte gebeden.

Dierbare echtgenote Jeanne, samen zijn wij door het
leven gegaan in goede en kwade dagen. Samen wa-
ren wij bezorgd om onze kinderen en kleinkinderen.
Steeds zijt gij voor mij een goede en trouwe echtgeno-
te geweest. Daarvoor bedank ik u, en vooral voor uw
meeleven en meevoelen met mij tijldens mijn laatste le-
vensjaren, voor uw groot geduld telkens als ik om hulp
vroeg, om uw zovele bezoeken in het ziekenhuis, om
uw voortdurende aanwezigheid bij mijn lijdensbed.

Beminde dochter Erna en goede schoonzoon Marcel,
hoe sterk waren onze familiebanden, en hoe dikwijls
heb ik uw grote genegenheid voor mij mogen onder-
vinden. Ik dank u enorm en mocht uw verder leven de
beloning inhouden voor de eer en de toewijding die gij
uw vader betoond hebt.

En gij, mijn dierbare kleinkinderen, Gunther en Geert,
gij beiden maakt de trots van mijn leven uit, gij waart
beiden toch zo dikwijls in mijn gedachten, ik stelde toch
zoveel belang in u. Dank u om de vriendschap die ik
van u mocht ondervinden.

Lieve broer, schoonzus en schoonbroer, dank voor uw
genegenheid en uw liefdevolle zorgen.

God, luister naar ons gebed dat wij uitspreken voor on-
ze dierbare overledene Willy. Neem deze echtgencot
en ons vader op in het eeuwig leven bij U, en laat ons
allen in elk verdriet troost vinden bij Hem die de verrij-
zenis is en het leven.

Danken voor uw aanwezigheid en blijken van
medeleven:

Jeanne BRACKE,

Marcel en Erna LEEMANS-DE LEPELEER,
Ginther LEEMANS,

Geert LEEMANS,

De families DE LEPELEER, BRACKE, DUPONT
en VAN STEERTHEM.




begr. haustraete-ritserveldt, steenhuize.

Treurend om je heengaan...
dankend om je zijn.

T

DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Willy, Jean- DE LEPELEER

19 november 1928
6 november 1990




