« Ik verkondig U een grote vreugde : Jezus Kris-

tus is verrezen » | Alleluia !

T

Dankbaar en vroom aandenken aan
MEJUFFROUW

CESARINE DELEPELEIRE

dochter van wijlen Petrus en Colette
VAN DE WATTIJNE,

geboren te Opbrakel op 3 december 1898 en
er kristelijk overleden in de St.-Franciscus-
kliniek op 13 april 1979, gesterkt door Kris-
tus in zijn HH.- Sakramenten.

Ere- en bestuurslid K.V.L.V., de Bond voor
Gepensioneerden, de Confrerie van het

H. Hart en andere godvruchtige genootschap-
pen der parochie.

Kristelijk leven is een voortdurend paasgebeu-
ren. Het wordt getekend door het sterven en
verrijzen van Jezus Kristus. Dat hoogfeest van
onze verlossing en ons heil voltrekt zich dag na
dag door de verrezen Heer; want in hem zijn
wij allen geroepen tot een nieuw en waarlijk
eeuwig goddelijk leven, geborgen in zijn vol-
maakte liefde.

Zo is Cesarine geboren uit vrome, kristelijke
ouders en in een voorbeeldig gezin opgegroeid,
zich overal en altijd gans haar leven gewijd in
onbaatzuchtig dienstbetoon en met belangloze in-

zet voor hat welzijn van anderen, zowel in de
huiskring, bij haar medeburgers, bij haar fami-
lieleden, in de genootschappen van de parochie,
als erelid en trouw bestuurslid van de K.V.L.V.,
van de Bond der Gepensioneerden en al wie ooit
op haar beroep heeft gedaan. Gans haar leven
had als grondslag de Bergrede van het Evangelie
en werd aangedreven door de levendmakende
Geest van de verrezen Heer.

Wij danken God voor de gaven die zo offer-
vaardig en zo subliem mochten worden in het
bestaan van deze eenvoudige, werkzame en edele
vrouw ; om het voorbeeld van haar jarenlange,
zo moedig gedragen eenzaamheid en leed. Nu is
zij sereen en rustig van ons heengegaan om op-
genomen te worden in Gods Liefde. Gij allen die
van haar goede diensten mocht genieten, blijft
haar indachtig in uw gebed.

Groepsmis vanwege K.V.L.V. op 14 mei te 19 u.

Namis op zondag 29 april te 10 u.

De families DELEPELEIRE, VAN DE WATTIJNE.

danken U oprecht voor uw blijken van kriste~
lijk medeleven in hun rouw.

Uitg. S. Gijselinck, Opbrakel




