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GEDENKEN WIJ GELOVIG EN DANKBAAR
DE HEER

Robert, Victor DELESTREE

echtgenoot van Mevrouw
Henriette BRUGGEMAN,

geboren te Everbeek op 28 augustus 1908
en godvruchtig overleden in de kliniek
St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel

op 10 augustus 1985,

voorzien van de HH. Sakramenten,

Gelukkig de mens die wil weten dat het
leven op aarde een doorgang is en daarom
alle omstandigheden van dat leven uit Gods
hand aanvaardt en het wil richten naar
Hem toe. Zo gezien is ons verblijf hier
een voorbereiding tot het eeuwige, waar
geen dood of smart de vrede en vreugde
deze zaligen kan storen.

Mijn dierbare echtgenote, ik dank u om
uw trouwe liefde. Moge gij de kracht ont-
vangen die gij bij mijn heengaan zult no-
dig hebben. De gedachtenis aan onze ge-
negenheid en liefde weze uw troost.

Mijn dierbare familie, mijn schoonbroer,
schoonzuster, neven en nichten, ik dank U
voor wat gij voor mij geweest zijt, voor
wat gij voor mij gedaan hebt. Bidt God
dat Hij mij opneme in het hemels Va-
derhuis.

Ook gij, mijn vrienden en buren, dank
om uw genegenheid. Denk nog eens aan
mij in een vrome gedachtenis.

H. Jozef, patroon van de goede dood,
bid voor ons.

De families DELESTREE, BRUGGEMAN,
ROELAND, COCK,

danken U oprecht voor uw blijken van
innig medeleven in hun rouw.

Begr.-Crematies Amand Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




