WIL IN UW VROOM GEBED GEDENKEN
DE HEER

EDGARD DE LEYE

echtgenoot van Mevrouw
JEANNE VAN MELLO

geboren te Viane op 9 februari 1912 en
overleden te Geraardsbergen, in het Stede-
lijk Ziekenhuis, op 2 september 1986, ge-
sterkt door de Sakramenten van de Zieken.

Mevrouw Jeanne VAN MELLO,
De families DE LEYE, VAN MELLO,
DESCHUYTENEER en CLAUS,

zijn zeer erkentelijk voor uw gebed en blijken

van kristelijke deelneming bij het smartelijk
verlies van hun geliefd familielid en danken u.

Akrenbos-Bever, 6 september 1986.

Een eenvoudig, stil en werkzaam man is van ons
heengegaan. Niet onverwacht, rustig en voorbe-
reid is hij naar zijn Schepper teruggekeerd.
Hoe zeer zijn afscheid ook pijn doet, Heer, wij
danken U voor het geschenk van zijn leven,
zijn zorgzaamheid en zijn werklust, zijn gedien-
stigheid en zijn trouw aan allen die hem be-
minden.

Liefste echtgenote,

Heb dank voor uw liefde, uw toewijding en uw
zorgen. Gij waart mijn trots en mijn vreugde en
vooral mijn sterkte in de laatste dagen en uren
van mijn leven.

En gij allen, die mij genegen waart, gedenk mij
in uw vroom gebed.

Heer, neem hem op in Uw Rijk en maak hem
blijvend gelukkig.
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