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Dankbare herinnering aan Een beetje...
DE HEER Sterven doe je niet ineens
7 @ Cp maar af en toe een beetje
S randy (Z c@& en alle beetjes die je stierf
echtgenoot van Mevrouw ’t is vreemd maar die vergeet je
Nelly POELAERT het is je dikwijls zelf ontgaan

je zegt: “ik ben wat moe”
geboren te Viane op 2 mei 1923 Je =8

en er overleden op 9 juli 2009. maar op een keer

dan ben je aan

Jje laatste beetje toe
Nelly POELAERT, zijn echtgenote;

T H ,
Robert en Margaretha CASIERES - oon frermans

DE LEYE,
Guy en Linda DE LEYE - BORREMANS,
zijn kinderen;

De families DE LEYE en POELAERT,

danken u voor de blijken

van medeleven en gebed. Uitvaartverzorging Geert - Brakel.




