ZALIG AANDENKEN AAN

MEVROUW
Rachel DE LIL

echtgenote van
de Heer Norbert SCHREVER

geboren te Geraardsbergen
op 22 februari 1927 en er godvruchtig over-
leden in het Stedelijk Ziekenhuis op 20
januari 1986, gesterkt door het H. Sakra-
ment der Zieken.

Stil is zij van ons heengegaan, berus-
tend in de wil van God.

Het leven op aarde heeft haar niet ge-
spaard van beproevingen, maar dapper en
gelovend in de Heer heeft zij deze, op
een voorbeeldige manier weten te dragen
haar kinderen en kleinkinderen om haar
heen, waren steeds een troost en een
verlichting.

De pijnlijke stilte om ons heen door uw
heengaan is voor ons, dierbare echtgeno-
te, moeder en grootmoeder een ware be-
proeving. Maar dapper zullen wij deze be-
proeving dragen, zoals U het ons heeft
voorgedaan. Moeke, oma, wij danken U
voor alles wat U voor ons heeft gedaan,
om uw troostende woorden in dagen van
verdriet, om uw gulle lach in de dagen dat
het leven ons tegenlachte, Voor een zo
klein gebaar dat ons zo diep gelukkig
maakte.

Voor uw blijken van deelneming danken
U
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