1.

We zullen je missen elke dag,

in kleine eenvoudige, dingen

maar in ons hart zal je met ons

samen  blijven. (K. Gibran)

Mevrouw
Germaine DELMOTE

weduwe van Hubert Vandenbossche.

geboren te Wortegem op 4 april 1923 en
godvruchtig overleden te Gent

op 27 februari 1993,

voorzien van de Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Afscheid nemen

is met zachte vingers
wat voorbij is

dichtdoen

en verpakken

in goede gedachten der
herinnering...

Afscheid nemen

is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waard is

om niet te vergeten...
Afscheid nemen is het moeilijkste

in het leven.
(Ward Bruyninckx)

Het is leeg en stil in ons hart nu jij ons
alleen  gelaten hebt. Onze mooie wereld
is een koude, donkere nacht geworden.

Iedereen was zo graag bij jou in je verwel-
komend huisje. Je straalde liefde en vriend-
schap wuit zonder aarzelen. Bedankt dat je
er steeds was voor iedereen.

Je was een unieke vrouw.

Bedankt voor je warme lach, je goed hart,
je medevoelen, je gezellige thuis.

Het doet ontzettend veel pijn nu je er
niet meer bent, want we hielden zielsveel
van jod...

Om uw gebed en medeleven danken U :
de families

Delmote, Moreels,
Vandenbossche, Anscutter.

Namis : zondag 21 maart 1993 om 10u.

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer & Dotselaere, Brakel




