Uw stil gebed zal zijn de liefste groet,
die ik van u naar Vader medenam.
Hij kent ons zwakheid, kent ons liefde ook ;
en wat Hij doet voor mij is welgedaan.
W. Moens
.x.

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

BERTHA DELMOTTE

echtgenote van de Heer
ALBERT DE TEMMERMAN

geboren te Zegelsem op 15 november 1914
en godvruchtig overleden te Ronse
op 21 december 1982,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Lijden is een school, waarin God de zijnen
les geeft over de ijdelheid van de wereld,
over de zwakheid van de mens, over de kracht
van zijn genade, over de prijs van de hemel.

P. Hattler

Zij was een goede echtgenote en moeder,
die met liefde voor de haren heeft gezorgd.
Lang heeft ze geleden met moed en onderwer-
ping, gesteund door de goede zorgen van man
en kinderen. Moge ze nu bij God het geluk ont-
vangen dat volmaakt en onvergankelijk is.

Mijn goede man, we waren goed samen, ik
dank u voor alles wat ge voor mij gedaan hebt.

Mijn geliefde kinderen en kleinkinderen, ik
had u zo graag bij mij, bewaar mijn aandenken
diep in uw hart. Gij allen, mijn verwanten en
vrienden, bid voor mij.

ZIJ RUSTE IN VREDE.

Begrafenissen R. Devos en Zoon, Ronse

Heer Albert, Omer DE TEMMERMAN,
haar echtgenoot;

Heer en Mevrouw Lucien DE TEMMERMAN-

DE ROE,
Heer en Mevrouw Johnny PEERS-

DE TEMMERMAN, haar kinderen;
Jongeheer Pascal DE TEMMERMAN,
Mejuffer Fabienne PEERS, haar kleinkinderen;
De families DELMOTTE, VAN DER LINDEN,

DE TEMMERMAN en BOCKSTAEL,

danken U voor de blijken van medeleven.




