Heer uw Wil geschiede...
t
BID VOOR DE ZIEL
Van Mevrouw

Madeleine DELMOTTE

echtgenote van Mijnheer
ALBERT VAN DE WALLE

geboren te Opbrakel 9 april 1926 en er in een smar-
telijk ongeval overleden op 5 november 1962, ge-
sterkt door het H. Oliesel "in extremis,, en de
Pauselijke Zegen.

Ach, vier onschuldige schaapkens, 'k laat

u moederloos in 't leven ;

wie zal er nu zoals moeder deed,
u hulp en bijstand geven ?

G’ hebt vader nog, die mij bemint,
die u bemint te gader;

wees gij, o God, wees hem en hun
een toevlucht en een Vader!

O, kinderkens, o vader lief,
vaartwel nu; eens na dezen
zal 't eeuwig, eeuwig blijdschap zijn,
zal 't altijd samen wezen !

Beminde echtgenote en lieve kinderen, wreed en
onverwacht was mijn dood. Zonder afscheid ben
ik van deze wereld moeten heengaan. In de hemel
zal ik echter voor u bidden en u toevertrouwen
aan de Goddelijke Voorzienigheid, die de wereld
en de mensen leidt en die u op de harde weg van
het leven zal beschermen en steunen. Stelt uw be-
trouwen op God, Hij zal u nooit verlaten.

Dierbare zuster, schoonbroeder en familieleden,
ik beveel mijn diepbeproefde huisgezin aan uw ge-
negenheid aan; uw liefde zal niet onbeloond blij-
ven.

Alle vrienden en bekenden, weest mij ook indach-
tig in uw dagelijkse gebeden. Tot weerziens bij de
Heer.

Zoet hart van Maria wees mijn heil. (300 d. afl.)

De Families
DELMOTTE,
DE LEPELEIRE,
VAN DE WALLE.
SIMOENS,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken
van kristelijke deelneming en danken
u.

Uitg. S. Gyselinck, Opbrakel




