DANKBARE HERINNERING AAN
DE HEER

CYRIEL DE LOOR

weduwnaar van mevrouw

MARIE DE COCK

geboren te Grotenberge op 15 september 1897

en godvruchtig overleden in de Kliniek Dr. Goffaerts

te Zottegem op 4 november 1983,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Vader hield van het leven, van de mensen
en van de natuur.

Hij had het geluk thuis oud te mogen worden
in zijn vertrouwde omgeving
omringd door zijn kinderen en kleinkinderen,
door vrienden en kennissen.

Hij was een gastvrij man,
die graag iemand op bezoek kreeg.

Alhoewel hij sinds jaren gekweld werd

door allerlei ouderdomskwalen

bleef hij optimist en kon hij met de glimlach
zijn ongemakken wegwimpelen.

Rustig is hij heengegaan.

Hij wist dat het einde nabij was

en verzoende zich met de eeuwigheid.
Moge God in zijn goedheid en in zijn liefde
Zich buigen over de dierbare overledene

en hem opnemen in Zijn eeuwige liefde,

Beste kinderen, dank voor uw liefdevolle zorgen.

Heer en Mevrouw
Prudent ROUCKHOUT- DE LOOR
en kinderen,

Heer en Mevrouw
Albert VAN BREUSEGEM - DE LOOR
en kinderen,

Heer en Mevrouw

Jules SEEUWS - DE LOOR,
kinderen en kleinkinderen,

De families DE LOOR. DE COCK,
LEFEVER en DE MOOR

danken U hartelijk voor uw gebed

en blijken van deelneming.

Otte




