Een goede moeder is het mooiste geschenk
van God aan de mensen !
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Tot dankbaar en vroom aandenken aan

MEVROUW

GERMAINE DE LOOR
echtgenote van de heer ARTHUR DE DEKKER

Zij werd geboren te St Maria-Oudenhove op
20 december 1905 en is godvruchtig in de Heex
ontslapen te Zottegem in de kliniek Dr Goffaerts
op 5 juli 1984, gesterkt door de genademiddelen

van onze Moeder de H. Kerk.

Ondanks de last van vele pijnen die Germaine
jarenlang met veel geduld onderstond, was zij
een innemend en hartelijk mens gebleven, be-
kommerd om haar echtgenoot van wie zij zoveel
attenties en zorg ondervond, liethebbend voor
haar kinderen, steeds opnieuw ten diepste ver-
heugd om de genade van haar kleinkinderen,
gastvrij voor allen die haar benaderden, min-
zaam en aandachig voor zo velen. Germaine
en Arthur vormden samen het voorbeeld van
een degelijk huishouden en schoonmenselijk en
kristelijk leven !

De moed en de begeestering om zo te leven
had ze wellicht van natuur uit door de aard
van haar karakter dat mild en goed was - echt
een mens om van te houden ; maar ook door de
leerschool van het leven. In haar ogen kon men

voor een stukje de geschiedenis van dit leven
lezen : wat heimwee naar de vervlogen dagen
van intens werk, van een huis vol kinderen,
van de tijd van gezondheid en blijdschap ; maar
ook de loutering gebracht door de school van
de beproeving, van de zeligave; tevens ook
de blijdschap om de nabijheid van de fijne
goede man die Arthur voor was en ook het be-
wustzijn haar plicht ten volle vervuld te hebben,
de vreugde in haar kinderen haar leven vrucht-
baar te zien.

Zij was een gelovig mens die kracht putte in
gebed en de regelmatige ontmoeting met de
Heer Jezus in de kommunie.

Daarom durven wij met vertrouwen bidden
dat de Heer ze een ereplaats schenke in de
hemel, Hij die zelf Zijn aardse Moeder Maria bij
Hem opgenomen heeft voor het eeuwig geluk.

Arthur, mijn lieve echtgenoot, gij gaat heel
sterk moeten zijn. Weet, dat al ben ik u niet
meer tastbaar nabij, wij verbonden blijven in
Gods liefde. Ware liefde sterft nooit! God en
de onzen zullen u helpen.

Goede kinderen, liefste kleinkinderen, dank
voor uw genegenheid, uw attenties, de vreugde
die gij mij bracht.

Beste broer, familieleden en vrienden, blijven
wij in wederzijds gebed verbonden !

De families: DE LOOR, DE DEKKER,
WALRAEVENS en PROVENIER
DANKEN U oprecht voor uw kristelijke
deelneming en vroom gebed.
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