Als wij met Christus gestorven zijn, zullen
we met Hem leven. (2 Tim. 11).
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IVONNE DE LOOR

weduwe van de Heer Marcel OOGHE,

geboren te St.-Maria-Lierde op 27 mei
1922 en godvruchtig in de Heer ontsla-
pen in de St.-Elisabethkliniek te
Zottegem op 27 maart 1982, nadat zij de
Pauselijke Zegen, de Ziekenzalving en de
H. Teerspijze ontvangen had.

« [k ben ervan overtuigd dat het lijden
van deze tijd niet opweegt tegen de heer-
lijkheid waarvan ons de openbaring te wach-
ten staat ». (Rom. 8,18). Het lijden van de-
ze tijd betekende voor Ivonne het vroege
heengaan van haar echtgenoot. met de droef-
heid en de zorg die dit overlijden meebracht,
de zeer snelle overtuiging van de ernst van
eigen kwaal, het maandenlange lijdensbed
in het ziekenhuis, waar ze benevens de li-
chamelijke pijn evenzeer leed om het feit
niet thuis te zijn. Niettegenstaande haar
zwaar en veelvuldig lichamelijk leed is ze
steeds geduldig gebleven en vriendelijk, wat
haar verzorgsters en naastbestaanden ten
zeerste in haar bewonderd hebben. Gelovig
en diep-godsdienstig als ze was heeft ze
haar kracht en steun gezocht en gevonden
in het gebed, in haar vertrouwen op de hulp
van God en de bijstand van de heiligen. Na
zulk leven en lijden mogen haar verwanten
zeggen : «Ze is niet zonder hoop... zij zal
delen in de glorierijke vrijheid van de kin-
deren Gods ». (Rom. 8,21).

Dierbare zoon en schoondochter, mijn gro-
te troost is het geweest dat gij zo sterk
hebt meegeleefd tijdens mijn ziekte. Uw
kinderen hebben mij steeds nauw aan het
hart gelegen. Spreek hen nog dikwijls over
mij en ik dank u om uw genegenheid.

Dierbare zusters en familieleden, trouw
zijt gij steeds elke dag aan mijn ziekbed
verschenen, daardoor onze familiebanden nog
nauwer toehalend. Hebt dank om de gren-
zeloze moeite du u zich voor mij getroost
hebt. En gij, mijn schoonmoeder, die mij
toch zo dierbaar waart, en voor wie mijn
dood zeker een harde beproeving betekent,
vergeet mij niet in uw gebed.

« Vader van barmhartigheid en God van
troost, wij bidden U voor Uw dienares
Ivonne. Moge zij in vrede rusten en moge
Het Eeuwig Licht haar verschijnen ».

De families DE LOOR, OOGHE, DE BACKER,
VAN DAMME,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




