Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven,
hem zal God zijn vriendschap en zijn liefde geven!

1.

Dit weze een uitnodiging tot gebed
voor de zielerust van

DE HEER
Leopold, Maurice DELSOIR

weduwnaar van Mevrouw
Clarisse BILLEMONT

geboren te Zulzeke op 6 maart 1916

en godvruchtig overleden in het O. L. Vr. Ziekenhuis
te Oudenaarde op 23 juni 1982,

gesterkt door de Heilige Sakramenten der zieken.

Vergeet niet, God, dat wij maar mensen zijn,
die door het land van onze duistere schijn
op weg naar U en onze vrede zijn.

Gedenk ons hongerig bestaan

en dat wij samen langs dezelfde baan

van schamele vreugde en groot ontberen gaan.
Want Gij zijt ver en toch is uw aanwezigheid
als de zon, die slechts van tijd tot tijd,

met een bleke straal ons door de dag geleidt.
Wij begeren, God, in onze nood

en bij het breken van ons dagelijks brood

de zegenende ogen van een tochtgenoot.
Gedenk, God, ons hart en al zijn pijn;
gedenk dat wij op weg naar U...

maar schamele mensen zijn. (A.S.)

Heer onze God, uiterst pijnlijk treft ons een groot
verdriet, nu LEOPOLD aan onze liefde en zorgen
is ontnomen. Zo graag hadden we hem nog menige
jaren in ons midden gehad.

Toch willen we U vandaag danken, Heer, voor alles
wat hij voor ons betekenen mocht. Laat zijn beeld
in ons bewaard blijven als 'n kostbare herinnering
aan alles wat hij voor ons geweest is.

Beste kinderen, kleinkinderen en familie, gij weet
hoe lief ik u allen had en hoe node ik u verlaat.
Mijn vrij plots en onverwachts heengaan moet u
diep aangrijpen; mijn ziekte was voor u wel een
verrassing maar voor mij was het op mijn bede
een weldaad.

Blijven we met elkaar in gebed verenigd. Schaar u
eensgezind rond elkaar en leef in de blijde zeker-
heid van de eeuwige ontmoeting.

Moge ik rusten in vrede.

Ten paradijze geleiden me de engelen.

De namis wordt opgedragen
op zondag 11 juli 1982 te 9.30 uur.

De Heer en Mevrouw André MUREZ-DELSOIR
en kinderen,

De Heer Adrien DELSOIR,

De Heer en Mevrouw Lucien DELSOIR-TEIRLINCK
en kinderen;

De families DELSOIR, LIEVYNS, BILLEMONT
en OWEL,
danken U van-harte voor de blijken van
genegenheid hen betoond in hun rouw.

DRUKK. DE MEESTER-OUDENAARDE




