Gegroet, o Kruis, onder uw schaduw zal ik rusten.

R

In uwe godvruchtige gebeden wordt aanhevolen de ziel
van Mejuffer

Maria-Helena DE LUYCK

Dochter van

Oscar en Maria-Prudentia D’HOOGHE

geboren te Meerbeke, 26 December 1910, godvruch-

tig overleden te Denderleeuw, den 21 Mei 1946,
versterkl door de F.H. Sacramenten.

De dood is een huisgezin binnengetreden, heeft
er een geliefd wezen geroofd en een gelukkige fami-
lie in droetheid gedompeld. Wij treuren om haar
vroegtijdig heengaan, maar de gedachte dat het
(3ods Wil is, is een troost in ons verdriet. Wij zul-
len geen troost zoeken bij de menschen, maar bij
God alleen, want Hij is voor ons gestorven om onze
smart en onze dood te heiligen, ons voorgegaan om
ons een plaats voor te bereiden van rust en vrede.

«Wie mijn leerling wil zijn, neme zijn kruis op
en volge mij.» Met die woorden heeft ze uit Gods
handen haarlijden aanvaard, haar kruis opgenomen
en gedragen zonder morren of klagen, Kristus
gevolgd op zijn langen pijnlijken kruisweg. Hoe
was ze gelukkig in haar lijden getroost en gesterkf
te worden door den goddelijken Kruisdrager, zoo-
als Hij is ze bezweken onder haar kruis en met
Hem is ze ingegaan in de glorie der verrijzenis tot
een onvergankelijk leven.

Geliefde moeder, broeders en zusters, weent toch
niet liopeloos om mijn heengaan, schreit niet lan-
ger om mijn geluk, ik heb vader teruggevonden.
Ik blijf u dankbaar om uw groote liefde en onnoe-
melijke zorgen. Wij zullen hier bidden, opdat de
hemel ons eens weer vereenige. Bidden we voor
mekaar, eert ons moeder en bemint elkander. Tot
weerziens in den hemel,

Zoet Hart van Maria, wecs mijn heil. (300 d. afl.)
Druk.Gezust.Couck, (i, (iezellestr.17, Denderleeuw

Mevrouw Weduwe OscarR DE LUYCK-D’HOOGHE

Mijnheer Jozer DE LUYCK

Mijnheer en Mevrouw LEoroLD DE BISSCHOP-DE LUYCK en kinderen
Mijnheer en Mevrouw DESIRE DE LUYCK-THIENPONT en kinderen;

Mejuffer GaBRIELLA DE LUYCK

il

.
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Mijnheer en Mevrouw KAREL DE WIT-DE LUYCK en kinderen

Mijnheer en Mevrouw MARCEL DE LUYCK-GETTEMANS en kinderen;

Mijnheer en Mevrouw EUGEEN DE LUYCK-DE SAEDELEER

De familién DE LUYCK, D’HOOGHE, VERPAELST en VERMEULEN,

danken U voor uwe deelneming en gebeden,




