Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer.
T

Dit aandenken moge voor U een uitnodiging
zijn tot gebed voor de zielerust van
de Heer

JOZEF DELVAEYE

echtgenoot van Mevrouw
ANNA DE WAELE

Hij werd geboren te St.-Kornelis-Horebeke, de
13 april 1903, en overleed te Zegelsem, de 28
december 1969, «in extremis » gezalfd met het
sacrament van de zieken en voorzien van de
Apostolische Zegen «in het stervensuur ».

De mens wikt, God beschikt !

Wat wij zo dikwijls zien gebeuren, gebeurde
ook hier: wanneer een mens, na een werkzaam
en bedrijvig leven, op rust gaat en hoopt nog
enige jaren van zijn arbeid en van het leven te
mogen genieten, wordt hij ziek en kortstondig uit
het leven weggenomen.

Wie had het durven denken véér vier weken,
wanneer de familie samen was vergaderd voor de
begrafenis van zijn schoonzuster, die eveneens
plots uit het leven werd weggerukt ! ?

Wij staan stil en met ontroering bij dit gebeu-
ren, precies of het leven ook voor ons stilstaat...
Het doet ons nadenken...

Hij is nu heengegaan, betreurd door zijn tal-
rijke familie en vrienden, maar vooral door zijn
beminde echtgenote, zijn kinderen en kleinkinde-
ren waarover hij zo fier was. Zij hadden hem nog
zo nodig en hoopten hem nog lang te bewaren in
hun liefde en_hun zorgen. Het is echter God die
beschikt en Zijn wegen zijn de onze niet. Wij
onderwerpen ons aan Zijn heilige Wil in het ge-
loof dat wij hem zullen terugzien bij de Vader
in de hemel.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

Mevrouw Jozef DELVAEYE,
geboren Anna DE WAELE, zijn echtgenote ;

Mejuffer Elza DELVAEYE,
De Heer en Mevrouw

Ghislain DELVAEYE-LEROI,
Mejuffer Fabienne DELVAEYE,
Mejuffer Annick DELVAEYE, zijn kleinkinderen ;

De families DELVAEYE, DE WAELE,
HAUSTRAETE, VAN HOORDE,

zijn kinderen ;

danken U voor de blijken van deelneming in
rouw en gebeden.




