Heer Jezus, goddelijke liefde
die ons tegemoet Komt
draag moeder, die zoveel van ons hield
tot in de vrede van jouw vaderhuis
laat haar met vader verenigd,
in jouw liefde leven
voor altijd.

T

Dankbaar aandenken aan

Mevrouw

Césarine DELVOYE
weduwe van de Heer
Adolph MARQUEGNIES

zij werd geboren te Overboelare op 26 september
1912 en is godvruchtig te Geraardsbergen

overleden in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis op 30
november 1995, gesterkt door het H. Sacrament der
zieken.

De families:
DELVOYE - MARQUEGNIES
FRICHE - LUMEN
danken U voor uw aanwezigheid,
uw gebed en blijken van medeleven.

Moeder,
Jij hebt ons gedragen,
gekoesterd en gevoed.
Met vader samen
droeg je zorg voor ons
zo eenvoudig door de dagen
met heel de liefde van je moederhart.
Zoals je ook voor vader was
met heel je goedheid
aan hem gegeven.
Jij leerde ons leven,
ons en onze kinderen
die je zochten vaak
om je warme wijze aanwezigheid.
Maar ook je achterkleinkinderen
waren je zo dierbaar.
Zoals vader ons vroeg
zo zorgden wij voor jou
zolang en zoveel we konden.
Dank je voor al wat je gaf
voor alles wat je voor ons was
in oneindige goedheid.

DAT z1J RUSTE IN VREDE.
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