Wie in het hart van zijn geliefden leeft,
is niet dood;

hij is alleen "verwijderd";

en wie naar de Heer terugkeert,

blijft in de*familie.

_“

Dankbare herinnering
aan de Heer
GASTON DE MARTELAERE

echtgenoot van Mevrouw
Marieke De Keyser

St. Jeroen

geboren te Zottegem op 12 juli 1912
en in familiekring overleden
op 23 februari 1993

Ere-Brandweerman van de Gewestelijke

Vrijwillige Brandweer Zottegem
Krijgsgevangene - Oudstrijder 1940 - 1945

Zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen
en de families De Martelaere, De Backer,

De Keyser en Walgraeve danken U voor

uw gebed en blijken van medeleven.

Liefste pa,

Vredig met God en mens

in 'n warme thuis

zo ben je hemelwaarts gegaan,
je laatste wens.

Dankbaar, met z'n allen samen,
geen afscheid

want verder blijf je leven.
Vriendschap en gezelligheid

in spitse, schalkse humor.

Dienst en inzet

voor ieders vraag, voor ieders nood.
Eenvoudig en oprecht

in rotsvast geloof

naar Jezus' voorbeeld.

Voorbeeldig echtgenoot,
een vader uit de duizend,
een beste bompa

aller vriend.

Heerlijk was

het leven met jou.

Heer, van harte zeggen we
dank om zo een hemels geschenk!

Onze Lieve Vrouw van Deinsbeke,
bid voor ons.
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