Blijf mij nabij wanneer het avond is
wanneer het licht vergaat in duisternis
wanneer geen mens mijn hulpeloosheid ziet
bid ik tot U, O Heer, verlaat mij niet.

: T
Tot vroom aandenken aan
DE HEER
Hilloné DE MAERTELAERE
echtgenoot van Mevrouw Alice VANDEN ABEELE

geboren te Elst op 12 oktober 1908 en godvruchtig
overleden te Brakel op 13 februari 1991,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Met de vertrouwde en hoopvolle gezangen en
gebeden van de begrafenisliturgie, begeleiden wij
deze trouwe en beproefde echtgenoot en vader
Hilloné naar zijn laatste rustplaats.

In de vroegere jaren stond hij gekend als een
rustige doordrijver, die zijn brood niet in ledigheid
heeft verdiend. Als handelaar en voerman was hij
overal gekend en geprezen om zijn eerlijke levens-
wandel en zijn doorzetting.

In zijn laatste levensjaren is hij door een ziekte
zwaar beproefd geweest. Door de goede zorgen en
de vele liefdevolle attenties en de nabijheid van zjn
echtgenote Alice, en de vele bezoeken van zijn
kinderen, heeft hij de zware beproeving van deze
lange slepende ziekte met veel geduld kunnen

dragen. Zijn taak is nu volbracht. Met St.-Paulus
kunnen wij zeggen : Ik heb de goede strijd gestre-
den, ik heb het geloof bewaard. Moge God hem nu
opnemen in Zijn Hemels Vaderland.

Daarom bidden wij met vertrouwen : " Aan uw
gelovigen, Heer, wordt het leven niet ontnomen,
maar veranderd, en terwijl het huis van dit aardse
leven ineenstort, wordt hen in de Hemel een
eeuwige woning bereid ".

Mijn dierbare echtgenote, mijn lieve kinderen en
kleinkinderen, ik dank U allen voor alles wat U
voor mij gedaan hebt. Niets was teveel of te zwaar
of U stond mij steeds nabij. Moge God U voor dit
alles belonen. Blijft onder mekaar die band van
liefde bewaren en bid voor elkaar en ook voor mij.

Heilige Jozef, Patroon van de goede doud, bid
voor hem.

Namis in de parochiekerk St.-Pieter te Scherisse op
woensdag 20 maart 1991 om 19.30 uur.

Alice VANDEN ABEELE, kinderen en kleinkinderen,

De families DE MAERTELAERE, FOUBERT,
VANDEN ABEELE en VANDEN ABEELE,

danken U voor uw gebed en
blijken van kristelijke deelneming.

Rouwdienst DEVOS, Fiertelmeers, Ronse.
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