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DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER
Marcel' De Martelaere

echtgenoot van Hilda VAN WIJMEERSCH,
geboren te St.-Kornelis-Horebeke op 26 mei
en thuis, in familiekring overleden

op 23 mei 1992,
gesterkt door de HH. Sakramenten.

Lid van de Confrerie van de H. Cornelius.
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LIEFSTE PAPA,

Uw heengaan doet ons vreselijk veel pijn, papa.
Ons huis is leeg zonder jou.

Je laat een bloeiende =zaak achter, welke je
met je eigen handen hebt opgebouwd.

Je laat je vrouw en je drie kinderen achter die
zielsveel van je houden en dit voor eeuwig
zullen blijven doen.

We weten niet hoe we het verdriet van jouw
heengaan moeten verwerken, maar we weten zeker
dat je ons zult helpen.

Wij zullen zorg dragen van mama, samen met
uw steun.

We zullen ons best doen om alles verder te
doen zoals jij ons hebt voorgedaan.

Vele mensen zullen je missen, papa. Bij velen
zul je in gedachte blijven als een brave, blije,
vriendelijke, eerlijke en talentvolle man.
Bedankt papa voor al je goede raad en de vele
liefde die je ons gegeven hebt.

We waren zo gelukkig samen.

TOT ALTIJD PAPA.

HILDA,
GUY, IRIS, PATSY.

Druk. Devleeschouwer, Brakel







