O, mens, uw vriend is God alleen,

al 't ander moet gij schromen.

De dood, al mijdt ge u, groot en kleen,
de dood is licht gekomen.

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

JULIEN DEMARTELEER

weduwnaar van
Mevrouw Orpha DEPAUW

geboren te Elzele, op 2i januari 1897, en schielijk
overleden te Ronse, op 4 mel 1970, voorzien van
het H. Oliesel

G. GEZELLE

Het is esn grote zaak een goed mens te zijn.
F- VAN EEDEN

Hij was een vriendelijke en zorgzame man, steeds
bereid om dienst te bewijzen met een vriendelijk
gehaar, met een wijs woord, met een helpende
hand. De dag voor zijn dood nog ging hij God
opzozken in zijn huis. moge hij voor eeuwig op-
genomen worden in het vaderhuis.

Zij sterven geen onvoorziene dood, die de ge-
dachte aan de dood steeds voor ogen hebben.

H. ANSELMUS

Dierbare varwanten en vrienden, zo onverwacht

komt de scheiding. Dikwijls zult gij nog aan mij
denken. Bid telkens voor mij.

HIJ RUSTE IN VREDE.

Fourez, Ronse

Mijnbeer en Mevrouw Lucien VANLAETHEM-
REYNAERT, en familie,

De families DEMARTELEER - HOOREMAN,
BADIE en DEPAUW - OGEZ,

Innig getroffen door de blijken van deelneming
welke gij bun bebt betcond, bieden U bun
dankbetuigingen aan.
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