«Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en
onder lasten gebukt en |k zal u
rust en verlichting schenken.» (Mt.11,28)

L

TOT VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Clotilde DE MAESENEIRE

weduwe van de Heer
Victor VAN COPPENOLLE

geboren te Sint-Maria-Horebeke op 23 februari 1901
en godvruchtig overleden te Oudenaarde

op 17 augustus 1991,

gesterkt door de H. Ziekenzalving.

Ze heeft wel een hoge ouderdom mogen bereiken, maar
het leven is voor haar niet altijd mild geweest. Ze had
vrij vroeg haar echtgenoot verloren en was bijna veer-
tig jaar weduwe.

Toch had de beproeving haar Godsvertrouwen niet ge-
broken, wel integendeel: haar godsvrucht was diepge-
worteld en ook als de jaren haar elke vorm van bede-
vaart of zelfs de deelname aan de kerkelijke diensten
onmogelijk maakte, bleef ze trouw aan de Communie
en haar Rozenkrans.

Het was trouwens de bron waar ze de kracht putte om
volgens haar geloof te leven: vriendelijk en dienstbaar.

Begr. D'Hondt, Dijkstraat-Lindestraat, Oudenaarde

En dit was het dat haar zo beminnelijk maakte, niet al-
leen bij haar eigen kinderen en kleinkinderen, maar bij
al degenen die haar mochten ontmoeten.

Heer, onze God,
Wij vertrouwen U moeder toe,
die ons zo lief en dierbaar is.
Geef dat zij nu mag leven bij U
samen met al Uw uitverkorenen,
want zij heeft eerlijk getracht haar taak
in deze wereld te vervullen.
Laat haar delen in de heerlijkheid van Uw Rijk,
waar alleen maar vreugde, vrede en liefde heersen
dank zij Jezus, Uw Zoon en onze Heer.

Dierbare kinderen en familieleden,

ik dank u voor uw zorgen en voor de genegenheid die
ge me steeds hebt betoond. Blijf trouw aan wat ik u heb
voorgeleefd en gedenk mij, samen met vader, in uw ge-
beden. Ik bliff voor u allen ten beste spreken bij de Heer.

De namis zal plaatshebben op vrijdag 6 september 1991
om 19 uur in het klooster te Maarke.

Germain en Mariette VAN COPPENOLLE -

VAN MALLEGHEM, kinderen en kleindochter,
Adelain en Jeannine VAN COPPENOLLE -

VAN MALLEGHEM, kinderen en kleinkinderen,

De families DE MAESENEIRE - HOECKMAN -
VERSTRAETEN - VAN COPPENOLLE - WILLEMS,

danken u voor uw blijken van genegenheid
en deelneming. .

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde




