Weggaan is iets anders

dan het huis uitgaan

zacht de deur dichttrekken

achter je bestaan en niet terugkeren.

Je blijft altijd iemand op wie altijd
zal gewacht worden.

DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Clara, Victoria, Baptista
DE MAEYER

weduwe van de Heer Octaaf LIPPENS,
echtgenote van de Heer Eugeen MARREZ.

Geboren te Merchtem op 18 januari 1910 en
overleden in het Burgerlijk Ziekenhuis te
Ronse op 21 december 1988,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.
Lid van de Socialistische Bond voor
Gepensioneerden.

In de verwachting die leefde dat God tus-
sen mensen zou geboren worden, is deze
vrouw en moeder, na een lange ziekte van
ons heengegaan. Ze heeft nu haar wederge-
boorte meegemaakt bij de Heer. Vandaaruit
mag ze nu het heerlijk licht van God en
Jezus aanschouwen in de hemel die eeuwig
zal duren.

Dit mag dan ook voor ons een troost zijn
in dit droeve en harde moment van afscheid
nemen.

Haar leven heeft zoals elk mensenleven zijn
verloop gekend. Er was vreugde, liefde en
genegenheid, maar ook de zware slagen van
het leven waren haar deel. Door onze tranen

heen mag toch de vreugde doorbreken, dat
zij nu opgenomen is bij de Heer, die leven
geeft en het aan niemand onthoudt.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinde-
ren, hou deze woorden van de engelen in-
dachtig: « Vrede op aarde aan de mensen
van goede wil ». Bewaar de vrede in jullie
hart. Vanuit de hemel zal ook ik blijven wa-
ken over jullie vrede; dan wordt opnieuw
de liefde onder mensen geboren.

Beste familieleden en vrienden, Moge ook
die vrede in jullie hart aanwezig zijn, dan
gebeurt er opnieuw een wonder: Gods lief-
de onder de mensen wordt werkelijkheid.

De families

DE MAEYER, COPPENS,
MARREZ, HAESEBROEK,

danken U.

Namis : maandag 9 januari 1989 om 19.30 u.

Rouwleiding bvba RAOUL, Brakel
Drukk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel




