« Wie in de liefde woont,
woont in God en God is met hem ».

I Joh., 4, 16b.

DANKBARE HERINNERING AAN
MEVROUW

Anna DE MEDTS
weduwe van de Heer Felix DE BOEL
weduwe van de Heer René DE BOCK

Zij werd geboren te Kluisbergen-Berchem op
31 maart 1901 en overleed te Oudenaarde op
20 december 1986, gesterkt door de Ziekenzal-
ving en de Pauselijke zegen, omringd door haar
geliefden.

Zuster Maria Goretti (Denise DE BOEL) van de
Zusters Bernardinnen te Oudenaarde,

De Heer en Mevrouw Michel DE BOCK -
VERMEULEN,

Mejuffrouw Veerle DE BOCK en verloofde,

De families DE MEDTS - SADONIS - DE BOEL -
VERMEEREN - DE BOCK - VANDEVOORDE,

danken voor de blijken van genegenheid
en deelneming.

Begr. D'Hondt, Dijkstr.-Lindestr., Oudenaarde

Wij danken U, Heer,

om de rijkdom die U ons gaf
in zulk een goede moeder.

Wij danken U,

om haar stille eenvoud,

om haar grote toewijding

en om haar sterk geloof

bij het verlies van haar geliefden.
Wij danken U,

omdat zij ons heeft leren bidden
tot de Moedermaagd,

omdat zij ons heeft leren uitzien,
met vertrouwen,

naar Uw Komst.

Nu zij van ons is heengegaan,
het doet ons pijn,

maar wij geloven dat zij leeft
en dat Gij aanvult

wat haar nog ontbreekt.

In deze stille tijd van wachten
is haar advent teneinde.

Gij neemt haar op in Uw onmetelijke Liefde,
wij danken U.

En mogen wij U vragen, Heer,

dat Gij Uw zegen schenkt

aan wie haar met Uw liefde

en Uw zorg omringden.

Wees ons nabij

en help ook ons, van dag tot dag,
in waarheid en in liefde

gegeven door het leven gaan. Amen.

Maria, Moeder van God, bid voor ons.

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde




