Ik ben de verrijzenis en het leven.
+ Zalig aandenken van Mijnheer it

Germain De Medts

Zoon van wijlen Mijnheer en Mevrouw
Ivo en Katharina De Paepe

Geboreh te St.T.ievens Esse de 24 januari 1885 en
er godvruchtig overleden de 20 september 1958, ge-
sterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Lid van de H. Hartbond.

Hij wist wat werken was

En waakzaam gadegeslagen
Al’t geen hem toevertrouwd,
Bij nachten en bij dagen
Bekommerde zijn hart

Vol edele vromigheid.

Hij steunde vast en vrij,

Op God al zijn vertrouwen,

’t Zij vroeg,’t zij laat, bereid

Om ook den dood te aanschouwen
En 't kruis te aanvaarden, dat

Ook hem was opgeleid.

God riep hem. De onvermoeide werker bereikte
nog juist zijn rustbed om er zich uitgeput op neer
te strekken, de ogen op te slaan...”’de wedloop was
volbracht,,

Man van groot, eenvoudig geloof, met hart en
ziel gehecht aan de gebruiken van een voornaam
en godsdienstig geslacht was hij steeds op post
voor de maandelijkse Bondsmis van het H. Hart
van Jezus.

Dierbare familie heb dank voor uw goede zorgen
en edelmoedige toewijding. Blijf me gedenken in
uw godvruchtige gebeden.

Zoet Hart van Jezus wees mijne zaligheid.
300 d. afl.

Uitg. R. DE VOS, koster, St. Lievens-Esse

De familien DE MEDTS en DE PAEPE.

Diep getroffen door de blijken van genegenheid

en deelneming in hun rouw,

BEDANKEN.




