Een « meester » was hij, recht en schoon
en wist zijn groot hart te geven

aan volk en huisgezin. Zijn loon

was achting en gelukkig leven

in dit geliefde dorp. Zijn kroon

werd nuur van goud geweven...

.
Wil in uw gebed de ziel gedenken van

DE HEER

Lucien DEMEDTS

weduwnaar van mevrouw
ELSA GYSELS

geboren te Schorisse, 2 april 1898 en overieden
te Aalst (Kliniek O. L. Vr. Mijibeek) 4 september
1969. Getroost en gesterkt door al de genademid-
delen voor de Zieken.
Hij was lid van de Confrerieén van de H. Barbara
en de H. Nikolaas van Tolentijn
Ere-schoolhoofd van Zonnegem.

Voor alle Zonnegemmenaren blijft dit zijn naam:
Meester Medts. Hij was een meester in de echte
zin van dit schone woord. Nog zien wij zijn
rechte gestalte met de stevige stap, het schone
grijze hoofd en de goeie vriendelijke ogen. Ver-
groeid was hij met Zonnegem. Hij kende de
mensen met hun noden, hun zwakheid en hun
grote gaven. Hij zag ze gaarne de mensen van
Zonnegem. Twee, drie geslachten zag hij op-
groeien en bloeien. Slechts dit doel had hij in
zijn leven : het goede van de parochie en van
de mensen. Van de goede oude soort, was hij dan
stilaan geworden een sieraad en een dierbaar
bezitaor allen bemind en geeerd. Steeds recht
doo :, ging hij voorop van alles wat den
volke ,oued was.

Zo zal hij nog lang in de gedachtenis van
allen blijven met zijn klare stem als voorbidder
van de H. Hartbond en met het streng gezag op
school, waarmee zovelen wel gevaren zijn. Wij
dachten dat het altijld zo zou blijven duren.
Vreemd vonden wij het dat ook hij ziek kon
worden. Heel de parochie leefde mee met zijn
ziekte. Nog eenmaal scheen het dat zijn sterke
natuur het halen zou. Maar onverbiddelijk was de
kwaal, ook voor hem. Nu rust hij, tevreden,
schoon en gelukkig om de volbrachte plichi.

Mijn dierbare Kinderen en Kleinkinderen, gij
waart de troost van mijn leven. |k dank u voor
uw sterke liefde en uw nooit moe wordende zorg;
ons leven was gezegend door ons Heer in wiens
dienst wij altijd stonden. |k weet dat uw sterk
geloof u leren zal te danken om mijn vreugde
met Mama bij de Heer; eert mij door uw leven
in dienst te stellen van God en de mensen.

Gij allen, mijn broeders, zusters en familie, mijn
vele vrienden en mensen van Zonnegem, die mij
zo dierbaar waart, vaartwel en vergeet mij niet
in uw gebeden.

De Heer geve hem de eeuwige rust.

De heer en mevrouw Albert BUYSE-DEMEDTS,

De heer en mevrouw Remi DEMEDTS-VAN iMPE
en kinderen,

De heer en mevrouw Crispijn ROGGEMAN-DE-
MEDTS en kinderen,

De heer en mevrouw Roger JACQUES-DEMEDTS
en kinderen,

De heer en mevrouw Georges VAN ERTVELDE-
DEMEDTS en kinderen,

De heer en mevrouw Raymond TAVERNIER-DE-
MEDTS en kinderen,

De I;ee‘jr en mevrouw Theo VALCK-DEMEDTS en
ind,

De families DEMEDTS, GYSELS,
BOUSSON en D'HAESE,

danken
voor uw blijken van deelneming en gebeden.

Begr. Strens, Aalst. VAN DE PUITE. AALST ¢




