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De rechtvaardige sterft gerust; zijn dood
is slechts de overgang tot een beter leven.

TOT ZALIG AANDENKEN
van de HEER

FRANS DE MEERLEER,

echtgenoot van
Mevrouw Rachel Bockstael,

geboren te Erpe de 22 Mei 1892 en er
schielijk overleden, de 18 Augustus 1952,
Gesterkt door het H. Oliesel en de
Pauselijke zegen (in extremis),
Hij was lid van den Bond van het H. Hart
en de Confrerie van de H. Drievuldigheid.

De achtbare man wiens vroegtijdig afster-
ven wij betreuren, was een ware christen.
Vijand van listen en bedrog wandelde hij
gestadig in gerechtigheid. Zacht van inborst,
wreedzaam van gemoed, gedienstig voor
eenieder, onberispelijk in zijn handel en
wandel - verwierf hij de genegenheid van
allen die met hem omgingen. Gedurende gans
zijn leven heeft hij uitgemunt door zijn werk-
zaamheid en zijn bezorgdheid voor zijn gezin
en zijn kinderen voor wien hij een goede
vader wcs.

God schonk hem de gave van geloof en
Gods vrees heeft hem door ‘t leven geleid.
Op zijn laatste levensdag vergezelde hij Jezus
in zijn processie. Op zijn laatste tocht heeft
Jezus hem zeker vergezeld tot voor zijn
Hemelsche Vader.

Troost U dan mijne dierbaren gij mijn
echtgenote die steeds met mij een zijt geweest
in de liefde en de zorg voor ons gezin; en
gij mijn kinderen, wier welzijn en wier ziel
mij boven alles duurbaar was. Weest groots
door uw eenvoudig geloof. Weest schoon door
uw christelijk leven en sterk door de liefde.

Mijn duurbare broeder, familieleden en
vrienden, hebt dank voor uw trouwe gene-
genheid. Vergeet mij niet in uwe gebeden.
Tot weeziens in de hemel.

H. Hart van Jezus Uw Rijk kome !

Mevrouw Frans De Meerlesr geboren
Rachel Bockstael,

Mr en Mw Octaaf De Meerleer-Robijns,
Mejuffer Gudule De Meerleer,
Mijnheer Gaston De Meerleer,
De Familién De Meerleer en Bockstael,
De Familién Bleys en Van Sande,

danken U voor uw gebeden en
gewaardeerde deelneming.

Drukk. Sterck en Coppens, Mere.




