OM WAT HIJ WAS
IS

EN BLIJFT
GEDENK.DANKBAAR

de heer
WILLY DE MERLIER

echtgenoot van Mevrouw Lieve De Gendt,
geboren te Opbrakel op 13 februari 1948 en er
plots overleden door een smartelijk ongeval op
2 april 1987,

gesterkt door het H. Oliesel “in extremis”.

Lid van St.-Jozefsgilde Everbeek.

Mijn Lieve Man,

Waarom ben je heengegaan?
Ik kan het niet geloven - nog steeds niet.
Je was zo eenvoudig - lief en attent
Zo eerlijk en spontaan
Waarom ben je heengegaan??
Je hield van je werk
Je was zo bereidwillig en steeds met een lach.
Velen zullen je missen
Je ouders - familie - vrienden en... IK!
De dood kwam zo plots en onverwachts
Je was nog zo jong. We hadden nog zoveel te
verwachten
We hielden zo van elkaar
Oh God waarom? waarom? waarom?

Mijn Lieve Man,
Ik dank je voor al het fijne dat je me gegeven
hebt.
Ik zal je nooit - nooit kunnen vergeten
Je Lieveke

MIJN LIEFSTE DROOM

Mijn Lieveke, laat ons gaan,
laat ons beiden gaan,

naar 't land waar mijn droom
een deel is van jouw leven.

Mijn Lieveke, wil je met mij gaan,
op 't pad waar jouw droom,

in 't land der eeuwigheid,

een deel is van mijn leven ?

Mijn liefste Lieveke,

ik smeek je, ga met mij,

de weg waar liefde eeuwig,

niet meer een droom,

maar wezenlijk is.

Ik beb je lief, mijn Lieveke,

zo lief dat zelfs mijn droom,

mijn liefste Lievelijn,

nooit ofte nooit, een leugen kan zijn.

CYR. VAN YSENHEIM
UIT "VANAVOND VERZEN VAN MIJ AAN JOU”




WAT OP LIEFDE GEBOUWD IS
KENT GEEN VERGETEN

De families DE MERLIER, SPITAELS,
DE GENDT, VAN DEN BERGH,

danken U voor de blijken van medeleven.

Offset Devieeschouwer / Brakel




