" Door het lijden naar de verheerlijking "
(St.-Paulus)

BIDDEN WIJ VOOR DE EEUWIGE RUST VAN
MEVROUW
BERNADETTE DE MESURE

weduwe van de Heer
JOZEF PLAEKE

geboren te Nederbrakel op 1 januari 1892 en

godvruchtig overleden te Brakel (Opbrakel) op

17 mei 1971, voorzien van de H. Sacramenten
der Zieken.

Wanneer men spreekt van een goed mens
dan mag men zeker aan haar deze naam ten-
volle geven : zij was toegewijd aan haar fa-
milie ; zij was altijd vriendelijk, werkzaam en
verdraagzaam voor allen.

De levensjaren hadden haar wijsheid gege-
ven en diep godsdienstig gemaakt. Ze bezat
de gave om door haar bezielend woord en
haar ongekunstelde omgang de mensen geluk-
kig te maken.

Toen ze oud wierd, werd ze hulpeloos en
moest ze beroep doen op anderen. Elk ge-
baar van genegenheid en liefde stelde zij
dankbaar op prijs.

Met verbetenheid streed zij tegen de voel-
bare achteruitgang van haar krachten tot de
Heer haar tot zich riep.

Vader in de hemel. Gij had haar aan ons
gegeven : nu hebt Gij haar plots heel dicht
bij U genomen.

Geef haar uw vrede.

De families DE MESURE en PLAEKE,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming.
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