't Was de ure dat de landman gaat,
En op zijn hert een kruise slaat
En op zijn land een kruis;
En gaande bidt, en weent, en zaait
Hetgeen misschien een ander maait
en lachend-voert naar huis

Guido Gezelle

Dit weze U een blijde herinnering
aan de Heer
Cyriel DE METS

echtgenoot van Mevrouw
Elvira Walraet

geboren te Sint-Kornelis-Horebeke op 16 mei 1894
en godvruchtig overleden te Ronse
op 19 maart 1983,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke zegen.

Oud-Strijder 1914-1918
Vuurkruiser 1914-1918
Ridder in de Leopoldsorde

Hij was eenvoudig en rechtschapen en door zijn blij ge-
moed wist hij de genegenheid van velen te winnen.
Nooit iets vragen, steeds bereid te geven - het kwam er
bij hem niet op aan zelf gelukkig te zijn, maar anderen
gelukkig te maken.

Zijn huis was een open deur waar iedereen, op ieder
ogenblik, gelukkig kon vertoeven. Men luisterde naar
zijn verhalen van zijn duifkens, naar zijn wedervaren als
oud-strijder.

Na een lang en gelukkig leven is hij, verplicht genodigd
door de Heer, heengegaan, omringd door zijn echtge-
note, kinderen en klein- en achterkleinkinderen.

Met hem verdween een licht uit hun bestaan.
Hij ruste zacht nu. De dood weze voor hem klaarder dan
zijn laatste levensdagen.

Liefste echtgenote, kinderen en klein- en achterklein-
kinderen, ik dank U voor uw genegenheid, en voor uw
bijstand in mijn laatste levensdagen. De harde schei-
ding van de dood is maar van tijdelijke aard. Bid voor
mij, zo kunt ge mij uw grote liefde blijven betuigen.

Familie, vrienden en allen die ik gekend heb, vraag ik
een laatste vriendendienst: blijf mij indachtig met een
vroom gebed.

Elvira Walraet, zijn echtgenote;

Omer en Marie-Louise De Mets-Van Den Abeele,
Marcel en Paula De Mets-Thienpont,
Zijn kinderen;

Herman en Nicole Odevaert-De Mets, Tania en Peter,
Michel en Rita De Mets-Platteau, Cindy en Micha,

Eric en Micheline Vander Meirsch-De Mets en Gunther,
Patrick De Mets en verloofde,

Karine De Mets,
Koen De Mets,

De families
De Mets-Casieris en Walraet-Vanderhauwaert,

Zijn klein- en achterkleinkinderen;

danken U voor de blijken van deelneming
en gebeden.

Drukk. De Vuyst, Gavere Tel. 091/84 19.84




