Op 28 oktober 1977 is te Orroir-Mont de I'Enclus overleden,
voorzien van het H. Sacrament der zieken

MEVROUW
Marie, Elvira, Orpha DE METS

weduwe van de Heer Remi VLIEGHE

geboren te Kwaremont op 27 december 1897

Het enige verdriet dat een
moeder ooit doet

is te sterven

en ong te verlaten.

In deze Allerheiligen - en Allerzielendagen gedenken wij
niet alleen onze dierbare overledenen maar ook en vooral
de oneindige liefde van God voor de mens. Wij zien beter
de ware betekenis van ons leven en van onze dood.

De Zoon van God, Jezus-Christus, heeft ons leven en ster-
ven willen delen en zo getoond hoe kostbaar wij zijn in de
ogen van de Heer.

Niets van dit mensenleven gaat verloren!

Deze gedachte is ons een troost.

Wij danken God voor de moeder die Hij ons schonk.
Inderdaad Elvira was een «goede» moeder.

Zij was een en al zorg voor haar gezin, liefdevol en dienst-
baar voor haar evenmens.

Moeder, wij danken U! Blijf, met vader, over ons waken
van uit Gods rijk.

Nestor en Anna VLIEGHE-DERAEDT,
haar kinderen

Jan en Anne-Marie NAESSENS-VLIEGHE en dochtertje
Marleen,
haar kleinkinderen en achterkleinkind

De families DE METS, CLEMENT, VLIEGHE en .
VANDENBOSSCHE,

danken
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