Nu zien wij in een spiegel, onduidelijk,
maar dan van aangezicht tot aangezicht.
Nu ken ik slechts ten dele,
maar dan zal ik tenvolle kennen,
zoals ik zelf gekend ben.

(St. Paulus)

'
Vroom en dankbaar aandenken van

NELLY DE METS
echtgenote van BERTIN BAERT

geboren te Oudenaarde op 8 juli 1935 en godvruchtig
overleden in het A.Z. te Gent op 26 januari 1982,
gesterkt door de H. Sakramenten.

Lid K.L.V.

Dit is geen woord van afscheid, maar volgens de
wens van de dierbare overledene, een diep gemeend
gebed van vertrouwen en dankbaarheid.

Heer onze God,

wij vertrouwen U

onze dierbare overledene, Nelly, toe.
Vergeef haar alles waarin zij

is tekort geschoten.

Beloon haar voor al het goede
dat zij onder ons deed.

Help ons geloven

dat wij over de dood heen

met elkaar verbonden blijven,
dank zij Jezus de verrezen Heer:
die ons het ware leven geeft
Voor eeuwig.

Wij staan geslagen, Heer,

Wij zullen haar missen,

het doet ons zoveel pijn.

Laat ons nu proberen,

door onze droefheid heen,

te delen in de vreugde

waartoe Gij haar geroepen hebt.
En maak, o Heer, dat wij allen
die van haar houden,

inniger nog met elkaar verbonden blijven.
Amen.

Bertin BAERT, haar echtgenoot;
Kathleen BAERT,

Ingrid BAERT, haar kinderen;
Maria ( DE METS)-LAMBRE, haar moeder;

Kamiel BAERT-VANDEMEULEBROUCKE,
haar schoonouders;
Liban DE METS-VANDENBOSSCHE,
Marc BAERT-DUTRANOIT,
haar broer, schoonbroer en schoonzusters;
Greta DE METS,
Geert DE METS,

Connie BAERT, haar neef en nichten;
De families DE METS, LAMBRE, BAERT en
VANDEMEULEBROUCKE,

danken U van harte
voor de blijken van kristelijke deelneming.




