T VROOM AANDENKEN AAN

Heer Omer-Hector DEMETS

zoon van wijlen Heer en Mevrouw

Adolf DEMETS-GERNIERS

geboren te Waarmaarde op 5 juni 1894 en zachtjes in de
Heer ontslapen in de Kliniek te Avelgem op 3 decem-
ber 1973, gesterkt door de H. Zalving der zieken en na
de pauselijke zegen ,,In articulo mortis’’ ontvangen te
hebben''.

St(l, zoals hij heeft geleefd is Omer van ons heengegaan.

Dit heengaan is geen plots verscheiden geweest. In zijn
levensavond is zijn anders zo sterke gestel langzaam door
ziektes ondermijnd geworden. Zonder motren heeft hij dit
aanvaard en heeft hij zich stilletjes voorbereid op het uur
dat hij dit tijdelijke leven met het eeuwige zou verwisse-
len. Zoals altijd, als mensen moeten heengaan, heeft dit
hem pijn berokkend : hij was zo verknocht aan zijn bei-
de zusters met wie hij van kindsbeen af lief en leed ge-
deeld heeft. Lief en leed, eerst op het ouderlijk erf te
Waarmaarde midden de zorgen en de kommer die een
hoeve met zich meebrengt. Lief en leed later, deze laat-
ste vijftien jaar, in het vreedzame, teruggetrokken leven
te Tiegem. Maar zijn diep geloof en de liefdevolle toe-
wijding van zijn naastbestaanden zijn voor hem een on-
vetvangbare steun geweest.

Dietbare familieleden, heb dank voor de genegenheid
waarmee jullie me omringd hebt. En vooral Palmyre en
Anna die me deze laatste twee en half jaar liefdevol ver-
pleegd hebt en deze laatste zes maanden, toen ik in de
kliniek lag, dagelijks naar mij toegekomen bent. Johannes
vethaalt in zijn Evangelie hoe Lazarus in Bethanié sa-
menwoonde met zijn zusters Martha en Maria. Toe La-
zarus gestorven was, kwam Jezus en zei: ,,Jullie broer zal
vertijzen''. Zo zegt de Heer het nu ook tot jullie beiden :
+Omer zal verrijzen'’. Wees dus niet bedroefd, zoals de
ongelovigen voor wie er na de dood geen hoop meer is.
Het graf scheidt ons slechts voor een korte duur. Daarna
zullen wij weer verenigd zijn in het eeuwig leven. Laten
wij van beide kanten van het graf daarvoor vurig bidden.

Heer en Mevrouw Jetome Hanssens-Demets Alice,
Mejuffrouw Palmyre Demets,
Mevrouw Charles Gerniers-Demets Gabriélle,
Mejuffrouw Anna DEMETS,
zijn zusters en schoonbroer,
De families Demets-Gerniers,
danken voor de blijken van

kristene deelneming.

Drukkerij D. Allegaert, Tiegem




