Heer, in uw barmhartige liefde zoeken wij
steun en troost in onze droefheid.

.'.
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt,
\ geef de eeuwige rust
) aan Mevrouw

ANGELE DE METSENAERE

echtgenote van de Heer

GERARD BAUWENS

geboren te Balgerhoeke op 14 mei 1910 en er
na een langdurige ziekte zachtjes in de Heer
ontslapen op 3 juni 1968.
Gesterkt en getroost door de sacramenten der
zieken en de Pauselijke zegen.

Gedurende vele jaren heeft God haar door
ziekte en lijden zwaar beproefd opdat haar
verduldigheid ons tot voorbeeld zou dienen. Zij
heeft immers Gods Wil niet tegengesproken,
omdat ze wist dat God de mens hier beproeft
om hem hiernamaals te sparen.

Heer, ik heb grote pijnen geleden in mijn
lichaam, maar ik heb ze met vreugde gedragen
uit liefde voor U. (Mach. VI 30)

De opvoeding van haar kinderen heeft zij
zeer ter harte genomen ; daarom zullen haar
verdiensten groot zijn bij de Heer.

Beminde echtgenoot, 't is God die de ban-
den onzer liefde zo vroegtijdig breekt om mij
tot een beter leven te roepen; in de Hemel

zal ik voor u bidden en bid gij ook intussen
voor mij.

Beminde kinderen en kleinkinderen, vaarwel.
Ik dank u allen voor de liefdevolle zorgen
waarmede gij mij altijd omringd hebt. Eens zien
wij elkaar weder in de Hemel.

En gij, dierbare familieleden en trouwe
vrienden, blijft steeds voor mij bidden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
(300 dagen aflaat.)

Uw gebed was een zoete lafenis voor onze
dierbare overledene,

uw deelneming een ware troost voor ons.
Hiervoor danken u van harte :

De Heer Gerard Bauwens, haar echtgenoot
De Heer en Mevrouw
Henri Thys-Bauwens Genoveva en kinderen,
De Heer en Mevrouw
Georg. Vande Steene-Bauwens Liliane en zoontje,
De Heer en Mevrouw
Julien Van de Voorde-Bauwens Christiane en
kinderen,
De Heer en Mevrouw
Achiel Willems-Bauwens Monique en kinderen,
De Heer en Mevrouw Willy Bauwens-Wauters,
De Heer Dirk Bauwens,

haar kinderen en kleinkinderen
De families De Metsenaere, Bauwens, Van
Kerrebrouck, Gryp en Van Oost.

Drukkerij De Baets, Adegem




