Aan Uw getrouwen o Heer, wordt het leven niet
ontnomen, maar in een beter veranderd.
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+ BID VOOR DE ZIEL

van

Orphis-Martha DE MEU

dochter van

Maurice en Maria GOESSENS

Geboren te St-Antelinks den 9 December 1921 en
aldaar godvruchtig overleden den 27 December 1945
Versterkt door het H. Oliesel.

RO
De dood heeft mij bereid

en heel doorpiind gevonden ;
't Is beter hier als in

het vagevuur geboet.
Heb dank, o Heere. en, door

Uw' vijf bebloede wonden
Verleent barmhartig mij

het onverganklijk goed,
Verleent aan die ik laat

in droefheid en in tranen,
Te leven naar Uw Wet

en als 't te slerven komt
Wilt hun de wegen banen

ten Hemel en tot U...
Dit is mijn sterfgebed.

Mijn duurbare Ouders, Broeders, Vrienden al, graag
zou ik langer onder U willen blijven hebben. maar de
Heer heeft er anders over beschikt. Dat Ziin Naam
zij gezegend. Vergeet mij niet in uw gebeden en Zon-
dags H. Misoffer ik zal voor U bidden van hierboven,

waar geen lijden maar eeuwige zegepraal is.

Zoet Hart van Maria, weest mijne toevlucht 300d.afl

De Familie DE MEU,
De Familie GOESSENS,

Zeer gevoelig voor de blijken van
kristene deelneming en gebeden
in onzen diepen rouw, danken wij

U oprecht.
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