. Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor
zichzelf, wij leven en sterven voor God, onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.”

+

Vroom aandenken aan

de Heer Achiel De Meulemeester
echtgenoot van
Mevrouw Lucia KETSMAN

geboren te Mater op 5 november 1899 en godvruch-
tig overleden te Oudenaarde op 7 september 1979,
gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken.

Oud lid van de C.0.0O. van de Gemeente Welden.

Mevrouw Achiel De Meulemeester, geboren Lucia
Ketsman, zijn echtgenote ;
De Heer en Mevrouw Georges en Denise

De Meulemeester-Van Durme en kinderen,

De Heer en Mevrouw Hector en Nicole

De Meulemeester-Laurent, kinderen en kleinkind,
De Heer en Mevrouw Daniél en Agnes Nobels-

De Meulemeester, kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw Adrien en Lucienne Dujardin-
De Meulemeester en kinderen,

De Heer en Mevrouw Ernest en Christiane Van De
Weghe-De Meulemeester en kinderen,

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen ;

De families De Meulemeester, Ketsman, Flamang
en De Schepper.

danken U oprecht,
voor de blijken van deelneming.

In deze late zomerdagen is deze mens naar God
teruggekeerd, naar Hem die ons allen eens verwacht.

ACHIEL is oud mogen worden, ook al waren de
laatste jaren een afwisseling van vreugde en pijn.
Hij mocht zijn huwelijksjubileum vieren en altijd was
hij omringd door de zorgende liefde van zijn echt-
genote en van zijn kinderen en kleinkinderen en
kreeg hij het bezoek van vele vrienden. Pijnlijk voor
hem was de onmogelijkheid zonder hulp ver te ge-
raken, vooral omdat hij graag aktief bleef en bij de
mensen wilde zijn.

Dank daarom aan allen, die hem bezocht hebben,
(al eens enkele uurtjes kwamen praten en kaarten),
aan al de mensen die hij verwachtte. Dankbaar zijn
wij om al de jaren, die hij bij ons heeft mogen door-
brengen, dankbaar ook om wat hij voor ons heeft
betekend, om wat wij voor hem mochten doen en
zijn, vooral zijn kinderen die kwamen helpen en de
kleinkinderen die zijn vreugde waren.

Bidden wij in deze Eucharistieviering, samen voor
hem, voor de beproefde familie en ook voor onszelf :
. Nu dit hart, dat zo van het leven en van de mensen
heeft gehouden, stil gevallen is, leggen wij al wat
ons dierbaar is, in uw handen, God. Wij geloven dat
zijn naam geschreven staat in de palm van uw hand.
Roep hem in uw geluk, vergeef hem wat hij misdeed
en laat hem delen in de onbegrensde vreugde die
Gij voor hem en voor ons hebt weggelegd in Christus
Jezus onze Heer."

Ename - Drukk. Vander Stuyft




