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VROOM AANDENKEN AAN:
MEVROUW

Hilda
DE MEULEMEESTER

weduwe van Henri COECK
weduwe van Jozef ROOS

geboren te Schorisse op 15 december 1914
en onverwacht thuis overleden
op 20 april 1994
begeleid door de gebeden uit de doden-
liturgie van de H. kerk.

De families:
De Meulemeester, Gyselinck, Coeck,
Van Waeyenberghe, Roos en Goeffers,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

RouwL.&Drukw.B.V.B.A.RAOUL,9660 BRAKEL

Onze duurbare overledene Hilda, is onver-
wacht en plots van ons heengegaan. Zij heeft
het niet altijd gemakkelijk gehad, doch dank
zij haar doorzettingsvermogen, heeft zij heel
wat tegenslagen weten te overwinnen. Wel
heeft ze zeker het geluk gehad omringd te
zijn door haar kinderen en geliefden die
steeds voor haar zorgden.

Beminde kinderen en familie, duizendmaal
dank om uw liefde en uw kommervolle zor-
gen. Bidt nutot God dat Hij mij genadig weze
en mij opneme in het hemels Vaderhuis.

Beste vrienden en geburen, vergeet mij niet
in uw gebeden.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

H.Jozef, patroon van de goede dood,
bid voor ons.

Namis: op zaterdag 28 mei 1994 om 19.00 uur.




