GELOOFD ZI] JEZUS-CHRISTUS ! AMEN.
T
BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Irma - Maria DE MEULEMEESTER

echtgenote van
Mijnheer Gerard Ketsman,
geboren te Welden, de 3 december 1895, en er god-

vruchtig overleden, de 9 maart 1960.

Gesterkt door de Troostmiddelen van onze
Moeder de H. Kerk.

Als een dief in de nacht is de dood binnengedron-
gen in ons huis. Onverwacht werd Moeder getroffen,
maar niet onvoorbereid ; zij heeft immers trouw de
Heer gediend.

Wat een troost voor een moeder te kunnen heen-
gaan van deze aarde met de zekerheid dat zij al haar
plichten tegenover God en de mensen trouw heeft ge-
kweten, en bij God de beloning zal ontvangen voor
haar werken.

Dierbare echtgenoot en kinderen, ik had gehoopt
nog lang met U samen te kunnen leven. God heeft
het anders geschikt; Zijn H. Wil geschiede. Hebt
dank voor uw voortdurende genegenheid en zorgen.
God zal er u om zegenen.

Dierbare familieleden en vrienden, helpt mij door
uw gebed. Tot weerziens in de Hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid | (300 dag. afl.)

R. L P.

Mijnheer Gerard KETSMAN,
Mejuffer Maria KETSMAN ;
Mijnheer en Mevr. Roger KETSMAN - LAMIROY en
zoon Marnix ;
Mijnheer André KETSMAN ;
Mijnheer Paul KETSMAN,
haar kinderen en kleinkind ;
De familien DE MEULEMEESTER, KETSMAN,
BILAU en DE SCHEPPER.

haar echtgenoot ;

BEDANKEN van harte voor de blijken
van christeliike en innige deelneming
hun betoond.

Ename — Em. Vander Stuyft-Taverniers




