Niemand leeft voor zichzelf,

Niemand sterft voor zichzelf,

Wij leven en sterven voor God onze Heer,
Aan Hem behoren wij toe.

In memoriam

JOZEF DE MEULEMEESTER

echtgenoot van Sabina Alliét

Ruddervoorde, 13 februari 1898.
Tielt, 25 juli 1975.
Lid van alle godvruchtige genootschappen.

Vader, waarom ben je nu al van ons weg
gegaan ? We hadden samen nog zoveel te
doen. Je vond het zo goed als een van ons
raad kwam vragen. Wiji zullen je wijsheid, je
gezond verstand, ie kordaatheid en goedheid
moeten missen, nu je er niet meer bent.

Dank Heer :

— om de gave van ziin leven,

— om hem te laten opgroeien in een christen
gezin,

— om de gave van geloof, hoop en liefde ;
dit maakie hem tot een schoon mens,
— om de vele talenten waarmee U tot hem
gekomen bent. Hij heeft ze gebruikt in
duizendvoud voor gans zijn gezin: zijn

vrouw en tien kinderen.

Heer, uw besluiten zijn voor ons ondoorgron-
delijk. U kwam tot hem met Uw kruis. In
berusting en overgave heeft hij Uw kruis ge-
dragen.

Heer, laat hem rusten in vrede. Aanvaard nu
zijn voltooide leven. Laat de weerschijn ervan
over ons glanzen. In de naam van de Vader,
de Zoon en de H. Geest.

Voor uw gebeden en medeleven danken U
zijn vrouw en kinderen.




