Het is schoon, een goed mens te zijn
T
. WE GEDENKEN DANKBAAR
MEVROUW

Julia DE MEULEMEESTER
Echtgenote van de heer Alfons MEERSCHAUT

geboren te Mater op 18 december 1933 en
godvruchtig overleden in het AZ-VUB te Jette
op 20 augustus 1987, gesterkt door de H. Sakra-
menten der zieken.

Dit zo vroegtijdig heengaan maakt ons stil.

God, onze Vader, maakte haar tot een een-
voudige en gelovige vrouw. Heel en al toewij-
ding voor haar geliefden :echtgenoot, kinderen
en kleinkinderen was Julia ook vriendelijk voor
de velen die ze ontmoette, mild voor die op
haar goedheid beroep deden. Zo leefde ze haar
schoonmoeder uit en droeg mee de zorg voor
Vital en Theofiel. Een rijke levensloop op korte
tijd.

Vooral de kinderen en kleinkinderen waren haar
oogappel. Als een echte moeder zorgde ze
feestelijk voor hun Eerste en Plechtige Com-
munie zelfs met bloemen in de kerk. Lijk
bloemen verwelken zo is onze dierbare on-
gemerkt en stil, geduldig en moedig doorheen
een ziekte heengegaan. Gelouterd mag zij in
vrede rusten in het Vaderhuis met zoveel ge-
liefden.

Wij danken U, Heer God, voor Julia die ons
dierbaar blijft. Wij danken U voor alle liefde
die van haar is uitgegaan en voor het goede.
Wij danken U dat zij door haar lijden heen de
eeuwige beloning mag ontvangen. Dit vragen
wij U door Uw Zoon. Amen.

Dierbare echtgenoot, moeder, kinderen en klein-
deren, we zagen elkaar graag. Troost U allen
in het geloof dat de goede God als Vader alles
ten goede leidt voor die Hem liefhebben. Niets
hebt Gij onbeproefd gelaten om mij in mijn
ziekte te behouden en te troosten. Mogen wij
als een testament haar wensen moedig vervul-
len : in liefde samenzorgend zoals ze zich
in liefde heeft weggeschonken.

Geliefde broers en zuster, ons samenzijn was
kort, moge de goede herinneringen blijven
voortleven.

Beminde familieleden, goede geburen en vrien-
den, gedenk mij ook in uwe gebeden en H.
Missen. Tot weerziens. N

Akten van Geloof, Hoop, Berouw en Liefde!

Alfons MEERSCHAUT

Eric VAN DEN BROEKE - Linda MEERSCHAUT
en kinderen Nancy en Cindy

Willy ROELANDT - Rosine MEERSCHAUT

Irma DE TEMMERMAN
danken U van harte voor de blijken

van kristelijke deelneming in rouw en
gebeden.

De namis heeft plaats op zondag 6 september
1987 om 9.30 uur.




