Ik ben de Verrijzenis en het Leven,
wie in Mij gelooft, zal leven,
ook al is hij gestorven. Jo 11, 25

.I.

Tot vroom aandenken aan
DE HEER

Norbert DEMEULEMEESTER

weduwnaar van Mevrouw
Jeanne DE BOCK

geboren te Oudenaarde op 14 september 1904
en aldaar godvruchtig overleden
op 15 mei 1982,
gesterkt door het sacrament der zieken.

Tijdens de Eucharistieviering in de parochiekerk
Sint Jozef te Oudenaarde, verenigden wij ons met
de verrezen Christus opdat onze dierbare over-
ledene voor altijd bij de Heer zou zijn, in het
hemels Vaderhuis.

«Laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft
immers in God : geloof dan ook in Mij. |k verzeker
U: in de woonst van mijn Vader is er leefruimte
voor iedereen. Nu ga ik erheen om voor u een
plaats te bereiden. Later kom |k terug om u op te
nemen bij Mij, opdat ook gij voortaan zult wonen
waar |k thuis ben:in de woonst van mijn Vader.»

NORBERT was een eenvoudig mens, die in stilte
werkte voor echtgenote en gezin, zolang zijn ge-
zondheid het toeliet. Zo heeft zijn leven vruchten

gedragen, die nooit vergeten worden, die bij de
Heer God voor eeuwig in het geheugen staan.

Beproeving bleef hem niet bespaard. Dat doet een
mens stil worden en leert hem kijken naar de ziel
van alle dingen. Want eenzaamheid, tegenslag en
ziekte leren een mens hoe hij luisteren kan naar
stemmen vanbinnen. Dan ervaart hij zichzelf zoals
hij is : klein, kwetsbaar en hulpeloos vooral. Spon-
taan steekt hij dan de handen uit om hulp en vindt
de trouwe hand van God zelf, die hem vast houdt
voor eeuwig.

God, wij danken U voor 't schone leven van onze
dierbare. Hij was voor ons 'n voorbeeld van eer-
lijkheid en trouw. Wij weten dat dit leven nu bij
U zijn voltooiing vindt.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De namis wordt opgedragen
op vrijdag 2 juli 1982 te 18 .30 uur.

De Heer en Mevrouw Palmer en Christiane
DIERICK - DEMEULEMEESTER
en kinderen Yves en Sylvie,

De Heer en Mevrouw Luc en Nadine
DEMEULEMEESTER-LANGIE
en kind Kristof,

De families DEMEULEMEESTER-VAN DE PUTTE,
en DE BOCK-LITAR,

danken U van harts voor de blijken van
genegenheid hen betoond in hun rouw.

DRUKK. DE MEESTER-OUDENAARDE




