Ik zal zijn naam met eerbied noemen
nu hij neerdaald in zijn graf

en z'n goedheid eeuwig roemen

die ons zulk een vader gaf . .

~ Totvroom aandenken van
DE HEER
Sylvain DE MEULEMEESTER
echtgenoot van Germaine Lemagie(t)
Louise Lauwerier.
geboren te Zegelsem op 9 juli 1917
en overleden te Oudenaarde op 31 juli 1994.
Gesterkt door de Sakramenten der zieken.
Oud strijder 1940 - 1945.
Gewezen eerste schepen van Zegelsem.
Stichter bvba De Meulemeester.

Voor uw medeleven en gebed, in deze
droeve dagen was u een zeer grote troost,
hiervoor danken u de families

DE MEULEMEESTER, VAN YPERZEELE,
en LEMAGIE, LAUWERIER

Na een werkzaam leven,van inzet, werken en bekom-
mernis was Sylvain nu gelukkig met zijn goede
echtgenote. Toch ging zijn levenspad niet over rozen,
beproevingen werden hem niet gespaard, zijn eigen
leed heeft hij sereen verdragen in stilte om zijn gelief-
den er niet mee te bezwaren, zelfvergeten en moedig

tot het einde.

In de grote eenvoud van zija hart, toont ons de
echte grootheid van een mens.

De betreurde overledene was een man vol be-
zorgdheid en toewijding, een rechtzinnig man,
maar vooral een noeste werker. Zo groot als zijn
genegenheid was, was ook zijn vlijt. Van jongsaf
bedreven met het aannemersbedrijf, samen met
zijn goede trouwe Germaine, was hij trots en fier
over zijn werk dat reeds een hele geschiedenis
schraagt, met veel zonnige, maar ook kom-
mervolle dagen heeft hij samen met Germaine
het leven opgebouwd met liefde en zorg voor de
kinderen.

Afscheid nemen van deze mens die ons zo
dierbaar was, doet pijn en leed. Maar tussen
verdrietdoor straalt een gevoel van dankbaarheid
jegens God, voor al wat goed was en schoon In
zijn leven. Nu is alles volbracht. Wij danken God
omdat Hij ons de genade heeft geschonken om
vader liefdevol bij te staan.

Mijn lieve echtgenote, wij zijn 24 jaren gelukkig
geweest met elkaar. Scheiden doet pijn. Maar
troost U bij de gedachte dat je alles hebt gedaan
voor ons leven schoon en gelukkig te maken.
Mijn dierbare kinderen, kleinkinderen en ach-
terkleinkind, ik was gelukkig te zien, dat gij ook
de weg bewandeld om eerlijk en trouw door het
leven te gaan. Blijft verbonden rond moeder.

Beste familieleden, geburen, vele vrienden, ik
dank u voor alles.
Maria, Moeder van smarten, bid voor ons
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