De moeders gaan maar sterven niet,
Zij leven naar zij geven.

Zolang men moeders kinderen ziet,
Zolang zal moeder leven.

T
TOT ZALIGE GEDACHTENIS AAN
MEVROUW

CLARA DE MEULENEIRE

echtgenote van de Heer
JOZEF GOESSENS

geboren te St.-Maria-Horebeke op 12 juli 1903
en zacht in de Heer ontslapen te Oudenaarde-
Mater op 8 oktober 1979, voorzien van de
Genademiddelen van Onze Moeder de H. Kerk.

Lid van de Confrerie van de H. Amelberga.

« De krachten van mijn leven zijn uitgeput,
mijn ellende is ten einde. Maar ik heb mijn
hoop gesteld op de Heer. |k weet dat mijn
Verlosser mij op de laatste dag zal doen opstaan
en dat ik mijn God aanschouwen zal ».

(Uit het Boek Job).

Deze vrome verzuchting kunnen wij evengoed
op de lippen leggen van onze goede, brave
moeder. Zij heeft door haar voorbeeldig geloof,
haar zorgzaamheid voor haar man, onze vader,
en voor ons, haar kinderen, en door de gulle
hartelijkheid waarmee zij de mensen verwel-
komde die bij ons over de drempel kwamen,
ons de weg getoond naar God. Eenvoudig en be-
scheiden heeft zij haar dagelijkse taak vol-

bracht, terwijl zij in haar ouderdom mocht ge-
nieten van de zorgzame aanwezigheid van ons
allen.

Mijn dierbare echtgenoot, al was mijn geest
de laatste tijd wazig geworden en werd mijn
afscheid sprakeloos, mijn blik en mijn hart wa-
ren er voor U. Ik dank u voor uw trouwe liefde.
Moge God u verder behoeden ter beloning van
uw verdienstelijke levenswandel.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, bij
wie ik tot zorg ben geweest in mijn laatste le-
vensmaanden, ik dank u voor uw edelmoedige
aanhankelijkheid. Loof de Heer omdat Hij mij
zo lang in uw midden heeft gelaten en bid met
vader voor mijn zielerust.

Dierbare broeders, zusters, familie, trouwe
buren en kennissen, heb dank voor uw vriend-
schap.

Jozef GOESSENS, haar echtgenoot ;
Etienne en Paula VAN DER SCHELDEN-GOESSENS
en kinderen,
Frans en Elsa FOUQUET-GOESSENS en kinderen,
haar kinderen en kleinkinderen ;
De families DE MEULENEIRE, GOESSENS,
EVERAET en MESTDAGH,

danken voor de blijken van kristelijke
deelneming in rouw en gebeden.

De namis wordt opgedragen op zaterdag 27
oktober 1979 te 8 uur.

Drukk. Van Herzele - Oudenaarde




