Geloofd zij Jezus-Christus.

1.
BID VOOR DE ZIEL

van

Mevrouw Emilie De Meuleneire,
weduwe van
Mijnheer Remi VAN YPERZEELE,

geboren te Mater, op 12 juni 1891, en godvruchtig
overleden te Oudenaarde, op 2 februari 1967, bediend
met de HH. Sacramenten der zieken.
Lid van de Confrerie van de H. Amelberga,
en van de Boerinnengilde.

De ouderdom is een erekroon voor wie hem in eer
en deugd bewandelt.

Eenvoudig en oprecht van inborst : Godvrezend en
trouw dienend werd zij bemind van God en de mensen.

Ook in de beproeving bleef zij gelaten en was zij
dankbaar voor iedere blijk van genegenheid. Haar
gedachtenis zal in ere blijven bij familie en vrienden.

Beminde kinderen en kleinkinderen, broers, zusters
en familie, vaartwel, hebt dank voor uwe genegenheid
en zorg. Blijft elkaar genegen en behulpzaam. Vergeet
mij niet in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus ik heb vertrouwen in U.

R, I. P

Ename — Drukk. Vander Stuyft .
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