Gelijk het de Heer behaagde,
zo is het geschied.
De Naam des Heren zij gezegend.

T
BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Louis DE MEULENEIRE
weduwnaar van Julia BAUTERS

geboren te Mater, de 20 juli 1896, en god-

vruchtig overleden te Oudenaarde, de 20
februari 1969.

Bediend met de H. Sakramenten der zieken.

Hij was lid van de Confrerie van de
H. Amelberga.

Gelukkig zij die steeds vastgehouden heb-
ben aan hun geloof, die gebouwd hebben op
vaste hoop. Die er naar gestreefd hebben om
in de liefde bevestigd te blijven.

De duurbare afgestorvene was een man van
karakter. Bekommerd om het welzijn van zijn
familie, werkzaam en dienstvaardig. In de be-
proeving en de ziekte bleef hij steeds opge-
ruimd eél onderworpen.

BROEDER o .
Beminde fus’iers, familie en vrienden, vaart-

wel, hebt dank voor uwe genegenheid en zor-
gen; gij vooral die mij zo een grote troost
zijt geweest deze laatste maanden.

Dat God er U om lone.

U ook geachte zusters en verpleegsters,
mijn welgemeende dank.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De families DE MEULENEIRE, BAUTERS,
DE TEMMERMAN en MARTENS,

zijn U allen dankbaar voor uw gebed en
medeleven tijdens zijn ziekte en heen-

gaan.

Drukk. Van Herzele - Ouden.-Eine




