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Bid voor de zielerust van

- DE HEER
Roger DE MEULENEIRE

echtgenoot van Mevrouw Jeannine WAEYTENS

geboren te Ronse op 17 november 1941 en er
overleden op 20 maart 1990.

Het is te vroeg om afscheid te nemen. En voor
wie achterblijft, is de pijn groot. Temeer als men
ziet hoe kort het leven is, hoe broos elk geluk is.

Wij proberen ons best te doen met de talenten
die wij gekregen hebben, en ook met de gebreken
die elke mens heeft. Een mens is in staat mooie
dingen te verwezenlijken, maar ervaart ook zijn
zwakheid.

In ziekte en gezondheid : samen leven en ook
over de dood verbonden blijven in een kristelijke
overtuiging : God laat niets verloren gaan, van wat
Hij ons heeft gegeven.

Mocht Roger om het goede, om zijn werk hier op
aarde genade vinden bij God. Mocht hij Gods barm-
hartigheid ervaren over de tekorten van zijn leven.

U allen die voor mij gedaan hebt wat kan, in
leven en ziek-zijn, hartelijk dank. Gedenk mij in uw
gebeden.

Mevrouw Roger DE MEULENEIRE -
WAEYTENS Jeannine, zijn echtgenote;

Heer en Mevrouw Pascal DE MEULENEIRE-
SEVENOY en kind Joeri,

Heer Frédérick FAGNART-DEPOTTE,

Mejuffer Valérie FAGNART-DEPOTTE,

zijn kinderen en kleinkind;

De families DE MEULENEIRE, DELAURIER,
en WAEYTENS,

danken U oprecht voor uw gebed
en blijken van medeleven.

Rouwdienst DEVOS, Fiertelmeers, Ronse.
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