"Neem Uw kruis op en volg Mij..."" (Evangelie)

Vroom aandenken aan de Heer

André DE MEYER

zoon van wijlen
Florent en Maria De Meyer-De Wannemacker

geboren te Wetteren op 28 oktober 1922 en god-
vruchtig overleden in het Elisabethziekenhuis te
Zottegem op 23 september 1987, voorzien van de
H.H. Sakramenten der zieken en gesteund door het
gebed van Gods Kerk.

Lid van K.V.G. Oosterzele.

De families De Meyer en De Wannemacker,

danken U oprecht
voor de blijken van genegenheid
en uw gebed.

Begr. Fun. Roland De Meyer-Leeman Melle

Zijn er niet twee "'menselijke’' zaken te onthouden in het le-
ven van André?

Ten eerste: het grote levenslange, nooit aflatende kruis: de
blijvende beperktheid in het lichaam met steeds ongemak-
ken, waar wijgezonde mensen, eigenlijk geen flauw idee van
hebben. Maar wie het te dragen heeft en er soms eens te-
genaan schopt, die mensen weten maar al te best wat dat
betekent...

Ten tweede : veel lieve mensen, met weinig woorden, maar
een groot hart en een steeds wederkerende toewijding, die
dichtbij blijven en helpen waar te helpen is en dat, evenzo
midden alle menselijke eigen beperkingen van krachten en
tid.

Mooie mensen

Zo gaan beide mensen, de getroffen mens en de nabije
mens, de weg van Jezus de Heer:"'kom, en volg mij..." en
"'zie ik was geteisterd in mijn lichaam, en Gij bleef bij mij'".
Andre, rust nu, goede vriend, na al dat kruisdragen. In uw
beperkte mogelijkheden hing bij U het Kruis van Ons Heer,
niet voor niets, in Uw ouderlijk huisje op de ereplaats!
Goede mensen, beste Anna, en alwie mét U steeds opnieuw
het hofje betreden hebt om er het beste van te maken, we
zijn U allen dankbaar, dat U het zo hebt gedaan: U hebt
nochtans ook genoeg onderstaan... DANK U HARTELIJK!
Beste broers en zusters en familie, er is nu een hele weg af-
gelegd. Dank zij U was die weg, mijn weg, dan toch nog men-
selijk.

Buren, vrienden allemaal, ook van K.V.G., mijn broedergroet
als dank U.

Heilige Maria, leidt ons nu binnen in de overwinning van Uw
Zoon Jezus, Amen.

Druk Jacobs Melle




