UW RIJK KOME !

t
ZALIG AANDENKEN AAN
JUFFROUW

EMMA DE MEYER
dochter van wijlen
Octaaf en Leonie FRANCOIS
Ze werd geboren te Oosterzele op 29 decem-
ber 1894 en is godvruchtig in de Heer
ontslapen in de Kliniek Prinses Josephine
Charlotte te Merelbeke op 10 juni 1982.
Begeleid met de H.H. Sakramenten der zieken

Een lang, maar vruchtbaar leven, is beé&in-
digd ! Wellicht geen sensationeel leven. Maar
een stil, zeer verdienstelijk leven.

Emma was een diep gelovige vrouw. Gebed,
Heilige Mis, Sacramenten waren haar grote
krachten. Tot wat ? Voor wie ?

Om een gans leven lang dienstvaardig en
hulpvaardig te zijn voor alwie haar in de
familie nodig mocht hebben omwille van
zware beproevingen. Emma heeft metterdaad
getoond wat liefde en toewijding voor «de
naaste » is, dit is de mens dicht bij ons die
ons nodig heeft. Dank U, Emma om dat stil
voorbeeld.

Rust nu in Gods eeuwige Liefde : gij hebt
uw God gelovig trouw gediend.

Ik dank alle mensen die ook mij ooit wel
deden. God vergeet dat niet.

Jezus barmhartigheid : neem ons op.

De families :

DE MEYER en FRANGCOIS,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming In hun rouw.

Uitg. Rydant. Koster, Oosterzele




